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Activiteiten april 2019 -  St. Jozef, Lent  

 
   

Maandag  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

1 april  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

week 14  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

met leden van de Cliëntenraad  

 10.30 -  12.00 uur  Handwerken  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.30 uur  Bingo met aansluitend snackmiddag  

   

Dinsdag  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

2 april  10.30 -  11.30 uur  Zingen  

week 14  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.30 -  15.30 uur  Bewegen op muziek  

   

Woensdag  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

3 april  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

week 14  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

 10.30 -  12.00 uur  Schilderen  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.30 -  16.00 uur  Activiteit: Creatief Pasen  

   

Donderdag  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

4 april  10.30 -  11.30 uur  Gymnastiek  

week 14  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.00 -  16.00 uur  Kaarten o.a. klaverjassen  

 14.00 uur  Activiteiten met Citadel College  

   

Vrijdag  09.00 -  13.00 uur  Kapsalon is open  

5 april  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

week 14  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

 09.30 -  11.30 uur  Bloemenverkoop in de hal  

 10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.00 -  16.00 uur  Spellenmiddag  

   

Zaterdag  10.00 -  11.30 uur  Koffie -  of theedrinken  

6 april  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

week 14    

   

Zondag  10.00 -  11.30 uur  Koffie -  of theedrinken  

7 april  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

week 14    

   

Maandag  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

8 april  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

week 15  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  
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Dinsdag  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

9 april  10.30 -  11.30 uur  Zingen  

week 15  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.00 ï 16.30 uur  H & A Mode verkoop  

   

Woensdag  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

10 april  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

week 15  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

 10.30 -  12.00 uur  Schilderen  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.30 -  16.00 uur  Activiteit: Koersbal  

 19.00 uur  Eucharistieviering  
met Pastor V. Bulthuis  

   

Donderdag  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

11 april  10.30 -  11.30 uur  Gymnastiek  

week 15  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.00 -  16.00 uur  Kaarten o.a. klaverjassen  en 

rummikubben  

   

Vrijdag  09.00 -  13.00 uur  Kapsalon is open  

12 april  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

week 15  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

 10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.00 -  16.00 uur  Spellenmiddag  

   

Zaterdag  10.00 -  11.30 uur  Koffie -  of theedrinken  

13 april  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

week 15    

   

Zondag  10.00 -  11.30 uur  Koffie -  of theedrinken  

14 april  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

week 15    

   

Maandag  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

15 april  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

week 16  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

 10.30 -  12.00 uur  Handwerken  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

   

Dinsdag  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

16 april  10.30 -  11.30 uur  Zingen  

week 16  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.30 -  15.30 uur  Bewegen op muziek  

   

Woensdag  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

17 april  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

week 16  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

 10.30 -  12.00 uur  Schilderen  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.30 -  16.00 uur  Activiteit: Spel: feesten van het jaar  
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Donderdag  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

18 april  10.30 -  11.30 uur  Gymnastiek  

week 16  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.00 -  16.00 uur  Kaarten o.a. klaverjassen en 

rummikubben  

 19.00 -  21.00 uur  Koffie -  of theedrinken: filmavond  

ñt Vrije Schaep en March of Piguins 

   

Vrijdag  09.00 -  13.00 uur  Kapsalon is open  

19 april  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

week 16  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

 09.30 -  11.30 uur  Bloemenverkoop in de hal  

 10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.00 -  16.00 uur  Spellenmiddag  

   

Zaterdag  10.00 -  11.30 uur  Koffie -  of theedrinken  

20 april  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

week 16    

   

Zondag  10.00 -  11.30 uur  Koffie -  of theedrinken  

1 e Paasdag  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

21 april    

week 16    

   

Maandag  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

2 e Paasdag  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

22 april    

week 17    

   

Dinsdag  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

23 april  10.30 -  11.30 uur  Zingen  

week 17  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

   

   

Woensdag  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

24 april  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

week 17  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

 10.30 -  12.00 uur  Schilderen  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.30 -  16.00 uur  Activiteit: Oranjespelen  

 19.00 uur  Oecumenische viering  

   

Donderdag  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

25 april  10.30 -  11.30 uur  Gymnastiek  

week 17  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.00 -  16.00 uur  Kaarten o.a. klaverjassen en 
rummikubben  

 19.00 -  21.00 uur  Koffie -  of theedrinken:  
Marije komt zingen  
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Vrijdag  09.00 -  13.00 uur  Kapsalon is open  

26 april  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

week 17  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

 10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.00 -  16.00 uur  Spellenmiddag  

   

Zaterdag  10.00 -  11.30 uur  Koffie -  of theedrinken  

27 april  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

week 17    

   

Zondag  10.00 -  11.30 uur  Koffie -  of theedrinken  

28 april  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

week 17    

   

Maandag  09.30 -  11.30 uur  Winkeltje is open  

29 april  09.30 -  11.30 uur  Bibliotheek is open  

week 18  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

 10.30 -  12.00 uur  Handwerken  

 12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

   

Dinsdag  10.00 -  12.00 uur  Koffie -  of theedrinken  

30 april  10.30 -  11.30 uur  Zingen  

week 18  12.00 -  13.30 uur  Eten in het restaurant  

 14.30 -  15.30 uur  Bewegen op muziek  

   

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 Poesjes spinnen  

 Als poesjes spinnen,  
 dan genieten ze van binnen  

 en zijn ze bezig te verzinnen,   
 hoe een versje voor jou te beginnen.  

 Als poesjes kopjes geven,  
 genieten ze van het leven  

 en vragen ze heel verlegen  
 om een brokje of negen.  

 Mijn advies: geniet als een poes,  
 blijf een lieve snoes  

 geniet van het leven  
 dan krijg je veel en kun je veel geven!  

      

Jeanne Albers  
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Vasten  
  
Terwijl ik deze column aan het schrijven ben, is het carnaval in volle gang.  

Op veel locaties is het gebouw omgetoverd in een feestzaal.  
De bewoners die ik gezien heb waren uitgelaten en een aantal heeft het feest weer beleefd 

zoals zij dat jarenlang hebben gedaan.  
Traditie is een groot goed in onze huizen.  
Daarmee sluiten wij a an op de cultuur van ieder dorp.  

Dat willen wij ook, omdat veel mensen daarom vragen.  
  
Vroeger begon na carnaval de 40 dagen vasten.  
Dat is er in de loop van de jaren een beetje afgegaan.  
Was het niet meer nodig of is het iets andersé. 
  
Met verbazing heb ik kennisgenomen van het feit dat vasten weer terug lijkt te komen.  

De jongere generatie gaat weer aan vasten doen.  
Ik denk echter wel dat de intenties vanuit een andere hoek komen: die van het gezonde 
leven en milieu.  

Zo nu en dan een s geen alcohol en gezond eten waar ook geen vlees bij hoort, dat is 
tegenwoordig helemaal ñhotò.  

Vlees heeft een grote ñfootprintò op het milieu. 
Uiteindelijk maakt het niet zo veel uit wat de drijfveren zijn.  
 

Zo nu en dan eens in de spiegel kijken en dan beseffen dat je misschien iets gezonder kunt 
leven en tegelijkertijd ook nog aan het milieu denkt kan voor niemand slecht zijn, wat je 

motivatie ook is.  
  
Met vriendelijke groet,  

 
Michel Hodes  

Voorzitter Raad van Bestuur  
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Het is weer zover: 1 april  
 
De 1 -aprilgrap komt in veel Europese landen voor.  

De oudstbekende aprilgrappen zijn uit het begin van de zestiende eeuw.  
Dit waren vaak grappen waarbij iemand voor een nepboodschap op pad werd gestuurd.  

 
Waar het vandaan komt is on duidelijk.  
De grappendag lijkt op feesten als carnaval, maar het kan  

 ook te maken hebben met de wisseling van seizoenen.  
Misschien dat boeren vroeger het einde van de winter met  

grappen en grollen vierden.  
 
Op 1 april kan geen opmerking meer worden vertr ouwd en  

je moet op je hoede zijn voor je beste vrienden, buren of  
collegaôs. 

Ook de media proberen elkaar al meer dan 100 jaar af te  
troeven met een grap waar de meeste lezers of  
kijkers instinken.  

 
Laten we wel wezen: de meest aprilgrappen zijn natuur lijk te flauw voor woorden.  

Maar af en toe zit er een geslaagde tussen, zoals deze zoektocht naar een  
ñruimtehondò van het onvolprezen NCRV-programma Man bijt hond:  
De Europese ruimtevaartorganisatie ESA zoekt een speelkameraadje voor de Nederlandse 

astronaut André Kuipers tijdens diens verblijf in de ruimte.  
Trotse hondenbezitters melden hun trouwe viervoeter aan.  

Tijdens een selectiedag wordt getest welke hond hiervoor geschikt is.  
  
Het is dus oppassen geblazen 1 april!  

 
 

 
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ 

 

    Pasen ï Voorjaar  

Het frisse groen op jonge twijgen  

een tere tak met bloesemknop  

de natuur spreekt en zal niet zwijgen  

de lente volgt de winter op.  

 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven  

het oude is voorbijgegaan  

een licht wordt ons gegeven  

om in het donker op te staan.  

 

Pasen opent dichte deuren  

een voorportaal is ons bereid  

een leven vol van lentekleuren  

een vleugje van de eeuwigheid.  

 

Elly Mans  
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De 10 geboden van Dementie  

1.  Spreek nooit tegen, geef altijd gelijk.  

2.  Zeur nooit over het heden, ga terug naar het verleden.  

3.  Niet corrigeren, maar afleiden en waarderen.  

4.  Focus op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden.  

5.  Niets moet, alles mag.  

6.  Vraag nooit te herinneren, maar herinner samen.  

7.  Oordeel niet, be moedig en complimenteer.  

8.  Zeg nooit: dat heb ik gezegd, herhaal het gewoon nog een keer.  

9.  Preken is voor de kerk, geruststellen dat is het betere werk.  

10.  Doe niets met dwang, dan duurt het alleen maar extra lang.  

M.C. Eberhart  

 

 

 

 

 

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ 

 

Ik moet naar huis!  
 

Ik moet naar huis maar de deuren zijn gesloten.  
Ik heb geen sleutel, moet ik er harder tegenaan stoten?  

 
Ik moet naar huis maar ze zeggen dat ik hier woon.  
Kom maar, u bent wat in de war.  

Ik vraag: ñWaar is mijn zoon?ò 
 

Ik moet naar huis de lichten gaan al aan.  
Kom maar, wij brengen u naar bed.  
Ik kijk haar niet -begrijpend aan.  

 
Maar ik moet naar huis en de deuren blijven dicht!  

De zuster trekt mij tegen zich aan.  
En ik? Ik kijk hoopvol naar haar gez icht.  

 
U hoeft niet naar huis daar is alles al geregeld, ze weten ervan.  
U slaapt vannacht bij ons.  

Ik geloof haaré omdat ik niet anders kan. 
 

Maar morgené moet ik naar huis! 
 
Tineke Boer -Sander  
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Seniorenpastoraat  

Paaskaars symbool van licht en leven  

Pasen is binnen de brede christelijke traditie het voornaamste feest:  
Wij vieren dat met Jezusô Verrijzenis hoop op leven is geschonken.  

Dat leven sterker is dan alle dood.  
Dat is de kern van wat evangelie genoemd wordt: goed nieuws voor alle 

men sen van goede wil.  
Maar de populariteit van het kerstfeest staat in de beleving boven het 
paasfeest.  

De geboorte van een kind kwetsbaar ergens buiten lijkt meer aan te 
sluiten bij onze emoties en ervaringen met een pasgeboren kindje.  

Binnen de kerkelijke  traditie kennen wij meerdere symbolen en rituelen 
om het Mysterie van Jezusô dood en Verrijzenis meer invoelbaar te maken. 
Want helemaal vatten doen wij het nooit, ons rest ook hier enkel 

dankbare verwondering.  
Binnen deze viering van Jezusô Verrijzenis in de paaswake heeft de 

paaskaars een eigen rol en functie. Het is een bijzonder symbool van 
Jezusô Verrijzen, symbool van licht en leven. 
 

De symboliek heeft iets bijzonders, wanneer in het begin van de paaswake de paaskaars 
wordt binnengedragen.  

De kerk  is sober verlicht en vanachter uit de kerk klinkt dan de eerste keer: òLicht van 
Christusò en allen antwoorden: ñHeer, wij danken Uò. 

En met het licht van de paaskaars worden dan de kaarsjes ontstoken, die de aanwezigen in 
de hand houden.  
De paaskaars wor dt verder gedragen en een tweede en derde keer klinkt: ñLicht van 

Christusñ met als antwoord: ñHeer, wij danken Uò. 
De paaskaars krijgt een plaats op een mooie grote kandelaar vlakbij het altaar.  

Intussen heeft iedereen het licht van de paaskaars in zijn h and.  
De paaskaars wordt plechtig met wierook omringd  en toegezongen met het eeuwenoude 
ñExultetò of in het Nederlands met het lied ñLaat juichen heel het hemelkoor van engelen. 

Laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning!ò 
Zo wordt in het symbool van de paaskaars Jezus Christus toegezongen, die het leven van 

ons mensen raakt en heel de aarde, heel de schepping waar wij deel van uitmaken.  
Jezus, die ons leven raakt en bevrijdt van de definitieve duisternis en zo toekomst biedt in 
een bli jvend teken van hoop.  

Jezusô leven dat tegelijkertijd blijvend getekend is door het kruis, de prijs voor zijn totale 
zelfgave aan God met de naam: ñIk zal er zijn voor jouò. 

De paaskaars draagt om die reden de tekenen van zijn kruis.  
Want nadat de paaska ars met het nieuwe vuur is ontstoken en gezegend, worden vijf 
vergulde wierookkorrels in de vorm van een kruis in de kaars gestoken, verwijzend naar de 

vijf wonden met de bede ñMoge Christus de Heer ons beschermen en behoeden door zijn 
heilige wondenò. 

Bov en en onder het kruis staan de Griekse letters 'ǥ' en 'ǹ' verwijzend naar begin en einde 
van heel het bestaan.  
Met de woorden: ñChristus is dezelfde gisteren en vandaag, de oorsprong en het einde, van 

hem is de tijd en eeuwigheid.ñ 
Zo is de paaskaars een symbool van leven en licht voor ons mensen, die naast alle 

vreugde, geluk en licht in het leven ook de nodige pijn, tegenslag en donkerte ervaren.  
Maar met Pasen voert de vreugde de boventoon, omdat wij ondanks alles toch mogen 
blijven vertro uwen dat het goed komt, door het nieuwe leven ons geschonken in Jezusô 

Verrijzenis.  
In die zin wens ik u allen mooie Paasdagen  

Seniorenpastor John Rademakers  
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De Zonnebloem, Lotenverkoop, Afdeling Lent  
 

In de maand april start weer de verkoop van de Zonnebloemloten.  

Deze jaarlijkse lotenverkoop, waarvan de opbrengst nu grotendeels  

toekomt aan onze plaatselijke afdeling nl. ú 1,50 per verkocht lot, doet uw 

hart hopelijk sneller kloppen.  

 

De prijs van de l oten is ú 2,00 per verkocht lot. 

Iedere vrijwilliger van de afdeling Lent zet zich hier voor in.  

Helpt allen mee om deze verkoop te doen slagen.  

 

Bij voorbaat dank voor uw aankoop.  

 

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke 

beperking, d ie niet meer zoals andere mensen zelfstandig op pad 

kunnen gaan.  

Zij kunnen de hulp van de Zonnebloem -vrijwilliger inschakelen voor 

een praatje aan huis, even een kopje koffie drinken, een wandeling,  

er op uit met een Zonnebloem middagtocht, een vakantie  in 

Nederland en kleine activiteiten die zeer gewaardeerd worden.  

 

Vriendelijke groeten,  

Bestuur en Vrijwilligers Zonnebloem Lent  

 

 

 
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ 

 

Een Oma  

 

Een oma is een mevrouw die zelf geen kinderen heeft. 
Ze houdt veel van de kinderen van anderen. 

Een opa is een man-oma.  
Hij gaat met de jongens wandelen en ze praten over vissen. 
Oma's hoeven niets te doen, alleen er te zijn. 

Ze zijn zo oud, dat ze niet hard kunnen rennen of wilde 
spelletjes kunnen doen. 

Je moet nooit tegen ze zeggen: schiet op! 
Meestal zijn ze dik, maar niet te dik om de schoenen van de 
kinderen vast te maken. 

Ze dragen een bril en raar ondergoed en kunnen hun tanden uit 
hun mond nemen. 

Ze hoeven niet knap te zijn, ze moeten alleen antwoord kunnen 
geven op vragen, zoals: 
waarom hebben honden een hekel aan katten, en zo....... 

Ze praten niet kinderachtig tegen je, zoals alle andere mensen 
die op bezoek komen. 

Ze slaan geen stukken over als ze ons voorlezen en ze vinden het ook niet erg om telkens 
hetzelfde te moeten voorlezen. 
Iedereen zou een oma moeten hebben, vooral als je geen televisie hebt. 

Want oma's zijn de enige grote mensen die tijd hebben! 
 

(geschreven door een 8-jarige) 

  

https://www.zonnebloem.nl/
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Gezondheidshoekje  
 

Een koortslip!  
 
Wat is het?  
Een koortslip is een infectie van de huid op of in de buurt van de 

lippen.  
Er ontstaat een plekje dat jeukt, brandt of pijn doet.  

Het plekje zwelt op, wordt rood en er ontstaan kleine blaasjes.  
Na één of twee dagen drogen de blaasjes op en ontstaan er kors tjes.  
Na ongeveer een week is de lip weer genezen.  

Een koortslip komt vaak terug, meestal op dezelfde plaats.  
 

 
Waardoor komt het?  

Een koortslip wordt veroorzaakt door het herpesvirus dat in het vocht van de blaasjes zit.  
Het herpesvirus is een besmettelij k virus dat zich via knuffelen en kussen kan verspreiden.  
Het eerste contact met het virus vindt meestal plaats op kleuterleeftijd.  

Soms geeft het eerste contact met het virus helemaal geen klachten.  
Maar meestal ontstaat een infectie met blaasjes in de m ond.  

De infectie geneest, maar het virus verdwijnt niet uit het lichaam.  
Het virus blijft sluimeren in de zenuwcellen van de huid.  
Pas als het virus de tweede keer actief wordt, ontstaat een infectie  

op of rond de lippen.  
Het herpesvirus kan telkens opnieuw een koortslip veroorzaken.  

Zonlicht, koorts of stress kunnen het virus activeren.  
 
 

Kan het kwaad?  
Een koortslip is lastig en pijnlijk, maar kan zelden kwaad.  

Een koortslip is wel besmettelijk.  
Het herpesvirus dat in de vochtige blaasjes zit, kan door zoenen  
of na aanraking met de vingers worden overgebracht.  

Zo kan het virus ook in het oog terechtkomen en blaasjes veroorzaken.  
Pas als de blaasjes zijn opgedroogd, kan er geen virus meer worden overgedragen.  

De blaasjes genezen vanzelf, maar kunnen  af en toe terugkomen.  
 
 

Wat kunt u er zelf aan doen?  
 . Raak de blaasjes niet aan.  

 . Was uw handen regelmatig.  
 . Sommige mensen vinden het prettig om bij een koortslip vaseline of zinkolie  
   op hun lippen te smeren.  

 . knuffel nooit een baby als u ee n koortslip heeft.  
 

 
Wanneer naar de huisarts?  
Ga naar uw huisarts als de blaasjes na twee weken nog niet weg zijn of als de ontsteking 

zich uitbreidt.  
In dit laatste geval zijn er bacteriën in de blaasjes gekomen.  

 
Dan is behandeling door uw huisarts nodi g!  
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Dag van de Aarde (22 april)  
 
 

Verbeter de wereld, begin bij jezelf!   
 

In een woelige wereld vol onzekerheid over de 
toekomst verlangen mensen naar positieve impulsen.  
De Dag van de Aarde is zoôn impuls. 

Een periode waarin men de waarde van de aarde 
beseft,  

welke schoonheid de natuur meebrengt, hoe je kunt genieten  
van een nieuwe lente en van het goede dat het leven te bieden heeft.  
 

22 April is jaarlijks de Dag van de Aarde met activiteiten die tot doel  hebben mensen 
bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop.  

 
Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek 
rondom natuur, milieu en klimaatverandering.  

Bezinning en plezier staan hierbij voorop.  
 

In 2018 werd door een groep gemotiveerde en milieubewuste vrijwilligers in  
Den Haag op zaterdag 21 april ter gelegenheid van de Dag van de Aarde een evenement 
georganiseerd in de Christus Triumfatorkerk, met o.a. een ecomarkt, workshops en 

presentaties.  
 

I n landen waar de Dag van de Aarde al langer is ingeburgerd zien we op een groot aantal 
plaatsen activiteiten zoals markten, wandeltochten, muziekfestivals of opruimacties en 
vaak een paar grote evenementen, zoals in 1990 een 500 km lange menselijke keten i n 

Frankrijk.  
 

De agenda voor de Dag van de Aarde is breed en omvat naast natuur en milieu tevens de 
onderwerpen ontwikkelingssamenwerking, sociale verhouding, consumptie, overbevolking 
en economie.  

Het streven is een bewustwording en een wereldwijde duurza me ontwikkeling op gang te 
brengen.  
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Koningsdag (27 april)  

 

Koningsdag is de Nationale feestdag van Nederland.    
Deze dag wordt gevierd ter ere van het regerend staatshoofd.  

Op deze dag, die een wettelijke vrije dag is, worden er door  
het hele land festiviteiten georganiseerd.  
 

Zoals de Koningsnacht, die aan de dag voorafgaat, en verschillende 
vrijmarkten.  

 
De koning brengt traditioneel op deze dag ook een ceremonieel bezoek aan een gemeente 
in het land.  

 
Amersfoort heeft de eer om dit jaar de landelijke viering van de verjaardag van de koning 

te mogen organiseren.  
Hoe de presentatie eruit gaat zien kan een gemeente zelf bepalen.  
 

Koning Willem Alexander en koningin Maxima bez oeken op 27 april, samen met andere 
leden van het Koninklijk Huis, de festiviteiten in Amersfoort.  

Tegenwoordig bezoeken de koning en koningin één plaats en is er meer aandacht voor 
inhoudelijke zaken.  

 
Dit bezoek is op 27 april rechtstreeks op de televis ie te zien!  
 

In veel steden worden vrijmarkten gehouden, d.w.z. dat iedereen, van 
jong tot oud, op straat oude spullen mag verkopen, zolang dit niet 

commercieel is.  
 
Oranjeverenigingen organiseren openbare feestelijkheden zoals 

optochten, aubades en kinder spelen.   
 

 
 
ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ 

 

Zeemanskoor ñSchip Ahoyò (verslag optreden) 

 

Woensdag 6 maart jongstleden was het weer zover. 
Voor de 5e keer alweer trad het zeemanskoor ñSchip Ahoyò uit Angeren op. 

Deze avond wordt altijd drukbezocht en ook nu weer was het 'volle bak'. 
Niet alleen heel veel bewoners van St. Jozef waren -al dan niet met familie- aanwezig, 
maar ook andere mensen uit Lent. 

Het beloofde weer een fantastische avond te worden en dat werd het ook! 
Onder het genot van een kopje koffie of thee en na de pauze een drankje met hapje, zag je 

de meeste mensen gewoon genieten van de voor hun bekende zeemansliederen en andere 
liedjes, meest uit de oude doos. 
Wat een geluid komt er uit zo'n ca. 65 mannenkelen. 

De instrumentale begeleiding van 4 accordeonisten, 2 gitaristen en 1 drummer, maakten 
het geluid helemaal compleet. 

Met veel enthousiasme wisten deze mannen, waarvan de gemiddelde leeftijd toch zo rond 
de 70 jaar is, het publiek weer uitstekend te vermaken. 
Dit alles onder leiding van hun fantastische dirigent Gert Huting. 

      
Bedankt weer Schip Ahoy! 

We kijken nu al uit naar een volgend optreden. 
Hun motto: ñMuziek is leven, Leven is muziekò!     
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Wereld Wensdag (29 april)  
 

Over de hele wereld (in 48 landen) wordt er op 29 april, vanwege World Wish Day, 

aandacht gevraagd voor bijzondere wensvervullingen.  
 

Ook in Nederland vervult Make -A-Wish de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar 
met een levensbedreigende ziekte.  
 

Het vervullen van een allerliefste wens is maatwerk en vraagt veel inzet en creativiteit.  
Sinds de oprichting in 1989 beleefden al meer dan 4.000 levensbedreigend zieke kinderen 

hun wens, dankzij de inzet van bijna 400 vrijwilligers.  
Make -A-Wish Nederland o ntvangt geen overheidsbijdrage, maar is afhankelijk van giften en 
fondsenwervende acties van bedrijven, clubs, scholen en (sport)verenigingen en de 

structurele steun van donateurs en sponsoren.  
 

Wie zijn wij?  
 
Oprichter van Stichting Kanjer Wens, Peter Visser, organiseert  

al een paar jaar individuele wensvervullingen voor (ernstig)  
zieke kinderen.  

Elk ziek kind heeft maar één wens en dat is beter worden.  
Genezen kunnen wij niet, maar wij kunnen er wel voor zor gen  
dat zij een dag krijgen om nooit meer te vergeten.  

 
Daisy naar het Harry Potter kasteel Doornenburg!  

 
Daisy is een grote fan van Harry Potter en heeft dan ook alle films en boeken van hem 
gezien en gelezen.  

 
Eindelijk is het dan zo ver, de Kanjer Wens  Dag, waar Daisy al zo lang naar heeft 

uitgekekené 
ôs Morgens gaat om 10.00 uur de bel en staan de vrijwilligers van Stichting Kanjer Wens 
voor hun deur éwat een verrassingé!  

Even later stopt er ook een super mooie witte limousine voor hun deur, die Daisy , haar 
broertje en ouders komt ophalen.  

Waar zouden ze naar toe gaané.? 
Tot vlak voor het einde van de reis is ze er nog steeds niet achter welke verrassing haar te 

wachten staat.  
Na een behoorlijke rit is de limousine aangekomen in Doornenburg en stopt de ze voor het 
prachtige kasteel, waar een heus Harry Potter evenement plaatsvindt.  

 
Daisy ontmoet drie van de acteurs uit de Harry Potter films, die haar als een heuse VIP 

behandelen . 
De beroemde Engelse humor komt hier duidelijk naar voren  en er wordt dan ook heel wat 
afgelachen.  

Daarna mogen er fotoôs gemaakt worden. 
Ze krijgt ook een persoonlijke foto van hen met een handtekening.  

Wie had dat gedacht, dat zij deze acteurs nog eens van zo dichtbij zou kunnen zien.  
 
Thuis aangekomen nemen ze moe, maar héél voldaan 

afscheid van ons.  
Wat was het een prachtige dagé met ®®n woord 

ñGEWELDIGòézo zegt Daisy! 
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Tele foonnummers St. Jozef , Lent  -  1  

Als elke seconde telté. 
 
112  

 

 
Huisartsenpraktijk Thermion:  

Spoed -  afspraak -  informatie  
Avonddienst -  nachtdienst -  weekenddienst  

 

 
(024) 309 45 00  

0900 88 80  

Apotheek de Waal  (024) 309 45 02  

Politie, bureau Lent  0900 88 44  

Parochie R.K. Kerk  (024) 322 03 60  

Pastorie N.H. Kerk  (0481) 48 14 57  

Huize St. Jozef te Lent  (024) 381 36 00  

 Klantenservicebureau RijnWaal Zorggroep  (0481) 47 06 60  

 

Centrale Cliëntenraad RijnWaal Zorggroep  
Ambtelijk secretaris CCR : Helmi Bus  
Bereikbaar maandag, woensdag en vrijdag  

 

(0481) 42 13 38  

Vertrouwensarts: H.J. Schers  (024) 309 45 00  

Tandarts van Eekeren  (024) 323 00 30  

Caritas  (024) 322 04 38  

Diaconie  (024) 323 43 45  

Seniorenpastoraat en Vertrouwenspersoon:  

Drs. John Rademakers  

(0481) 48 15 97  

06 49 40 89 65  

Het seniorennetwerk (SWON)  (024) 365 01 90  
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Telefoonnummers St. Jozef , Lent  -  2  

Regiotaxi: één uur van tevoren bellen!  0900 734 46 82  

Zonnebloem, afdeling Lent: Annemie Som  (024) 322 54 06  

Bel & Herstellijn  14 024  

Dienst Sociale Zaken  (024) 329 92 22  

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dinsdag 5 maart 2019:  

Prins Ren® dôn Toeteraar van Carnavalsvereniging ôt Durstige Bluumke uit 
Lent deelt een onderscheiding en bloemen uit aan onze oudste inwoonster 

mevrouw Mager en aan onze oudste inwoner de heer Tencate.  
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OPLOSSING PUZZEL MAART 2019 -  BLOEMEN  

 

Welke bloemen worden met de volgende omschrijvingen bedoeld?  

1. Een kledingstuk van mijzelf.      Jasmijn  

2. Schoeisel van Griekse liefdesgodin.     Venusschoentje  

3. Een roos met een tik.       Klaproos  

4. Loon voor verraad.        Judaspenning  

5. Lid van de  koninklijke familie.      Margriet  

6. Vulling van het bed van een aardige vrouw.    Lievevrouwebedstro  

7. Kom, denk aan mij.        Vergeet -mij -niet  

8. Goddelijk doch scherp.       Christusdoorn  

9. Zeer actief meisje.        Vlijtigliesje  

10. Vader is een heel eind weg.      Papaver  

11. Dit bloempje heet niet naar hoge bergen.    Lelietje -van -dalen  

12. Vroeger een rijksdeel, spuug de pit maar uit.   Oost - Indische kers  

13. Doorlopend in prinselijk knoopsgat.     Anjer  

14. Zij bloeit op aan de wand.      Muurbloem pje  

15. Het dier heeft een grote mond.      Leeuwebek  

 
 
 

 

De puzzel van maart 2019 is gewonnen door:   
 

in Sancta Maria, Huissen:       
mevrouw Annie Janssen -Lentjes  / kamer 22Q    
    

in Liduina, Bemmel:        
niemand met de goede oplossing!    

         
in St. Jozef, Lent:  
Dagverzorging (donderdagmiddag)  

 
in St. Jozef, Gendt:                                                   

mevrouw Langen -Nissen / Hof van Breunissen 22  
 
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!  

 

  


