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Klein leed, grote gevolgen 
 
In het kader van tel je zegeningen zijn er altijd zaken die je kunt relativeren.  
Soms gaat dat niet en spreek ik van groot leed.  

Klein leed met grote gevolgen hebben wij begin juni weer meegemaakt.  
Het Kabinet Schoof is vakkundig tot stilstand gebracht.  
Helaas heeft dat voor onze sector grote gevolgen.  

Ik zal u niet met alle details lastigvallen, maar er waren grote akkoorden voor onze sector 
in voorbereiding met grote financiële gevolgen.  

Als deze niet worden aangepast, dan gaat dat niet positief voor de sector uitpakken.  
Door de val van het kabinet zijn de akkoorden waarschijnlijk van de baan, iets wat 
zorgelijk is.  

Het blijft klein leed in mijn ogen.  
Groot leed gaat in mijn ogen over iets wat belangrijker is en dat zijn wij mensen.  

Niet in de laatste plaats hoe wij met elkaar omgaan en wat er met ons of onze naasten aan 
de hand zou kunnen zijn.  

Oftewel menselijk leed.  
Daar draait het in het leven uiteindelijk toch om.  
Om dat te kunnen verzachten moeten wij zoeken naar ingangen en naar samenwerken met 

elkaar.  
In hoeverre dat in de huidige wereld plaats kan hebben is op dit moment heel erg onzeker. 

Dat grote leed baart mij erg veel zorgen en dat kan alleen maar verminderen door met 
elkaar de juiste dingen te doen.  
De “juiste dingen doen” hangt af van wat ieder van ons belangrijk vindt en wat ieder van 

ons verwacht van de ander.  
Mijn tip is om dat voortdurend met elkaar uit te spreken en te toetsen of wij elkaar 

begrijpen. Hopelijk doen wij dat ook met u als bewoner voldoende. 
 

Met vriendelijke groet,  

 

Michel Hodes 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

(0481) 470600 

www.rijnwaal.nl 
 

 

 

 

 

http://www.rijnwaal.nl/
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Activiteitenrooster juli | St. Jozef, Lent 
 

 Datum Tijd Activiteit. Ruimte 

Dinsdag 1 Juli 10.00 uur Gym groep 1 Gang begane grond 

  11.00 uur Gym groep 2 Gang begane grond 

  14.30 uur Handwerken De Gasterij 

Woensdag 2 Juli 10.00 uur Bibliotheek open De Gasterij 

  10.00 uur Schilderen  2de etage 

  14.30 uur Bingo De Gasterij 

  16.00 uur Snackmiddag De Gasterij 

Donderdag 3 Juli    

Vrijdag 4 Juli 14.30 uur Bak activiteit De Gasterij 

Zaterdag 5 Juli    

Zondag 6 Juli    

Maandag 7 Juli    

Dinsdag 8 Juli 10.00 uur Gym groep 1 Gang begane grond 

  11.00 uur Gym groep 2 Gang begane grond 

  14.30 uur Handwerken De Gasterij 

Woensdag 9 Juli 10.00 uur Bibliotheek open De Gasterij 

  10.00 uur  Schilderen 2de etage 

  14.30 uur  Meezingen met Arie De Gasterij 

  19.00 uur Viering Kapel 

Donderdag 10 Juli    

Vrijdag  11 Juli 14.30 uur 

Spelletjes met de 

Kinderen van de 

ontmoet fabriek   

De Gasterij 

Zaterdag 12 Juli    

Zondag 13 Juli    

Maandag 14 Juli    

Dinsdag 15 Juli 10.00 uur Gym groep 1 Gang begane grond 

  11.00 uur Gym groep 2 Gang begane grond 

  13.00 uur 
Nijmeegse vierdaagse 

kijken 
 

     

Woensdag 16 Juli 10.00 uur Bibliotheek open De Gasterij 

  10.00 uur Schilderen 2de etage 

  14.30 uur Creatief De Gasterij 

Donderdag  17 Juli 15.00 uur Inloop Cliëntenraad 
In de hal bij de 

hoofdingang 

     

Vrijdag 18 Juli 14.30 uur 
Nijmeegse vierdaagse 

kijken op scherm 
De Gasterij 

Zaterdag 19 Juli    

Zondag 20 Juli    

Maandag 21 Juli    

Dinsdag  22 Juli 10.00 uur Geen Gym groep 1 i.v.m vakantie Diny 

  11.00 uur Geen Gym groep 2 i.v.m vakantie Diny 
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  14.30 uur Handwerken De Gasterij 

Woensdag 23 Juli 10.00 uur Bibliotheek open De Gasterij 

  10.00 uur Schilderen 2de etage 

  14.30 uur Creatief De Gasterij 

Donderdag  24 Juli    

Vrijdag  25 Juli 14.30 uur Vrije keuze middag De Gasterij 

Zaterdag 26 Juli    

Zondag 27 Juli    

Maandag  28 Juli    

Dinsdag 29 juli 10.00 uur Geen Gym groep 1 i.v.m vakantie Diny 

  11.00 uur Geen Gym groep 2 i.v.m vakantie Diny 

  14.30 uur Handwerken  De Gasterij 

Woensdag 30 Juli 10.00 uur Bibliotheek open De Gasterij 

  10.00 uur Schilderen 2de etage 

  14.30 uur Spellenmiddag De Gasterij 

Donderdag 31 juli    

 

Het programma van juli kan nog wijzigen.  

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers Welzijn. 

 

 

ALLE ACTIVITEITEN 
OP EEN RIJTJE 
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Seniorenpastoraat “Leven met vertrouwen” 

 
In vroeger jaren zag je in katholieke 
huizen nog een beeldje van de H. 

Theresia van Lisieux. 
Een heilige die in de vorige eeuw erg 
populair was en vandaag de dag zie je 

in veel Franse kerken haar beeld.  
Ze leefde van 1873 tot 1897.  

Ten gevolge van tbc stierf ze 24 jaar 
oud. 
Haar leven was heel bijzonder. 

Als 15-jarige trad ze in bij de 
Karmelietessen in Lisieux waar ze al op 

21-jarige leeftijd de taak kreeg 
nieuwelingen in het klooster te 

begeleiden.  
 
Ze was haar tijd ver vooruit.  

Ze wilde Hebreeuws leren, de taal die volgens haar Jezus zelf gesproken had. 
Op die manier zou ze haar relatie met Hem kunnen verdiepen. 

In haar gebed wist ze zich intens verbonden met het missiewerk in verschillende landen en 
ze was ook graag als missionaris naar China gegaan.  
Vandaar dat zij later ook als heilige de patrones van de missionarissen werd. 

Daarnaast is ze ook patrones van Frankrijk en Rusland.  
Ze wordt ook vaak de kleine Theresia genoemd om onderscheid te maken tussen haar en 

de “Grote H. Theresia van Avila”. 
Theresia van Lisieux had niet alleen een grote bewondering voor haar maar bestudeerde 
ook haar mystieke geschriften.  

 
In 1925 werd ze heilig verklaard.  

Theresia is vooral bekend geworden door haar “Geschiedenis van een ziel” ( in 40 talen 
vertaald) waarin ze haar levensverhaal beschrijft vanuit haar vertrouwen : “Waar God 
aanwezig komt, daar is hoop” en ze doet dit diep menselijk en eerlijk zoekend met alle 

twijfels die ze ook gekend heeft.  
 

Paus Franciscus heeft in 2023 op de 150e geboortedag uitdrukkelijk aandacht gevraagd 
voor deze bijzondere vrouw, voor hemzelf een favoriete heilige. 
Zo wijst hij op haar leven aangeduid als “de kleine weg van een gelovige” die wordt 

gekenmerkt door liefde, zelfgave, zorg voor anderen en een volledig vertrouwen in de 
barmhartigheid van God. 

Op deze manier mag je haar ook zien als een symbool van ‘een liefdevolle, nederige en 
barmhartige Kerk’.  
Een kerk niet als een machtig instituut maar een kerk met mensen die omzien naar elkaar 

en vooral oog hebben voor wie kwetsbaar zijn in onze maatschappij.  
Theresia, zo zegt paus Franciscus, leert ons de schoonheid van zorg en 

verantwoordelijkheid voor elkaar. 
En dat in een tijd die zoveel mensen aan de kant zet, een maatschappij geobsedeerd door 
vele vormen van macht. Het herontdekken van de liefde als het hart van de Kerk, behoedt 

ons ervoor om ons uit het veld te laten slaan door de beperkingen en zwakheden van het 
kerkelijk instituut. 

 
Theresia van Lisieux wordt vaak afgebeeld omgeven door rozen.  

Daarmee wordt verwezen naar haar uitspraak “Ik wil het rozen (zegeningen) laten regenen 
op aarde”, als een symbool niet alleen van haar vertrouwen in Gods voorzienigheid, maar 
ook van haar vastberadenheid om anderen te helpen en te troosten vanuit de hemel.  

En zo bidt Paus Franciscus: “Stuur ons uw rozen!  
Help ons om, net als uzelf, altijd te vertrouwen op Gods immense liefde voor ons” 
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“In een tijd van grote complexiteit kan Theresia ons helpen het belang van eenvoud te 

herontdekken, het absolute primaat van liefde, vertrouwen en overgave en zo verder te 
gaan dan een legalistische of moralistische denkwijze die het christelijke leven zou vullen 
met regels en voorschriften en de vreugde van het evangelie koud zou maken”. 

Woorden van Paus Franciscus die ertoe doen. 
 

 
Seniorenpastor John Rademakers 
 

 

 

   ************************ 

 

 

Prijswinnaars puzzel juni 2025     

 

 
 

De oplossing is: bediening 

De puzzel is gewonnen door: 

 

 

in Sancta Maria, Huissen: 

Mevrouw Bosman 

Kamer 108 – De Bloem 

 

in Liduina, Bemmel:                                      

Mevrouw Krevel                                                      

Kamer 4 

                                     

in St. Jozef, Lent:  

Mevrouw Neijenhuijzen 

Appartement 43-2  

       

in St. Jozef, Gendt:  

Mevrouw Derks 

Kamer 129 

 

 

 

                 Proficiat,  

        u ontvangt binnenkort uw prijs! 
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Rode en zwarte brievenbus 

 
Beste bewoners van St. Jozef, 
 
Het komt regelmatig voor dat er post in de rode brievenbus wordt gevonden, die eigenlijk 

in de zwarte brievenbus moest. 
De rode brievenbus (vlak bij de ingang van het restaurant) is alleen voor post voor het 

maandblad Op de Hoogte en de oplossingen van de maandelijkse puzzel. 
 
In de zwarte brievenbus (in de hal) moet de post voor Welzijn. 

Dit is als u zich bijv. ergens voor wilt opgeven of aan een bepaalde activiteit mee wilt doen. 
Op het in te vullen formulier staat dan ook duidelijk aangegeven dat het in de zwarte 

brievenbus van Welzijn moet. 
 

De rode brievenbus wordt maar een keer per maand geleegd en dan kan het dus 
voorkomen dat het formulier te laat wordt gezien en u dan niet meer kunt deelnemen aan 
een bepaalde activiteit. 

 

Wilt u hier voortaan goed op letten?                
Alvast bedankt. 

 
 

De redactie van Op de Hoogte      
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Op deze dag - 11 juli 2025 – Vandaag is het 100-jaar 

geleden dat de allereerste TT-race van Assen werd 

gehouden  
 

De Tourist Trophy Assen, of 
kortweg TT Assen, werd voor 

het eerst georganiseerd op 11 
juli 1925 op de openbare 
wegen rond Rolde, Borger en 

Schoonloo.  
In 1955 werd het vaste TT 

Circuit Assen geopend, dat 
sindsdien het toneel is van 
wereldberoemde races — en 

een van de hoogtepunten in de 
MotoGP-kalender. 

Het wordt ook wel “De 
Kathedraal van de motorsport” 
genoemd vanwege de unieke 

sfeer, het toegewijde publiek 
en de lange historie. 

 
De moddercamping en de gouden regel 
De campings rondom het circuit zijn net zo legendarisch als de races zelf.  

Er gaat een oude “TT-wijsheid” rond: 
“Wie de zaterdagavond haalt zonder modder op z’n broek, is of niet geweest, of heeft iets 

gemist.” 
In 2007 viel er zóveel regen dat tenten begonnen te drijven, maar niemand leek te klagen. 

Bier, motoren en live muziek hielden de sfeer erin.  
 
De brommerhelden van Assen 

In de jaren ‘60 en ‘70 was het vaste prik: jongeren uit heel Nederland kwamen op 
opgevoerde Puchs, Tomos'en en Kreidlers richting Assen.  

Sommigen vertrokken al op woensdag, met kampeerstoeltjes aan het stuur gebonden.  
Een jaar besloot een groep uit Limburg op een Solex te komen — ze kwamen 2 dagen te 
laat, maar kregen gratis bier van de organisatie. 

 
De keer dat Barry Sheene het publiek begroette 

De Britse coureur Barry Sheene, tweevoudig wereldkampioen, was dol op Assen.  
Tijdens een ereronde in 1977 haalde hij z’n helm van z’n hoofd om het publiek toe te 
zwaaien — op het rechte stuk, met meer dan 150 km/u.  

De toeschouwers gingen compleet uit hun dak.  
Het was onwaarschijnlijk én onverantwoord, maar mensen praten er nog steeds over. 

 
“De geur van TT” 
Oudere bezoekers omschrijven de sfeer vaak met: 

“Geur van rubber, benzine, barbecue en nat gras. Dat is TT.” 
Het is geen evenement, het is een gevoel.  

Van slapeloze nachten, motoren die je borst doen trillen, en vriendschappen die ontstaan in 
de rij voor de dixi. 
 

En nu: 100 jaar TT in 2025 
In juli 2025 wordt niet alleen de race gevierd, maar een eeuw motorsportgeschiedenis. 

De TT is niet alleen van Assen — het zit in het collectieve geheugen van Nederland. 
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Bloem van de maand Juli – De Ridderspoor 
 

De bloem van de maand juli is de Ridderspoor (in het Latijn: Delphinium).  
Het is een opvallende bloem die bekend staat om haar hoge stelen en felgekleurde 

bloemen, meestal in tinten blauw, paars, wit of roze. 
 
De Ridderspoor staat symbool voor lichtheid van hart, positieve energie en toewijding.  

In de taal van bloemen werd het vroeger gebruikt om een open hart en een sterke band 
van liefde of vriendschap uit te drukken. 

 
De naam Delphinium komt van het Griekse woord delphis, wat ‘dolfijn’ betekent.  
De bloemknop zou lijken op de neus van een dolfijn!  

De Nederlandse naam "Ridderspoor" verwijst naar de sporen aan de bloem, die lijken op de 
sporen aan ridderlaarzen. 

 
Ridderspoor is populair bij bijen en vlinders vanwege de overvloed aan nectar.  
Ze zijn dus niet alleen mooi, maar ook goed voor de biodiversiteit in de tuin. 

 
Alle delen van de Ridderspoor zijn giftig voor mensen en huisdieren.  

Vooral jonge kinderen of nieuwsgierige dieren moeten uit de buurt blijven van deze plant. 

 

 
Ridderspoor bloeit in de zomer, vaak van juni tot augustus en is een echte blikvanger in 

borders door zijn hoogte (sommige soorten kunnen wel 2 meter hoog worden!). 
 
Er bestaat een oude legende uit de Alpen over hoe de Ridderspoor aan zijn naam kwam. 

Volgens het verhaal leefde er eens een dappere ridder die verliefd was op een prinses. 
Toen hij tijdens een veldslag sneuvelde, wilde de prinses zijn ziel begeleiden naar de 

hemel.  
Ze bad tot de goden, en uit medelijden veranderden ze zijn gevallen lans in een bloem – 
lang, slank en blauw als zijn riddermantel. 

De spitse bloemblaadjes zouden doen denken aan een ridderhelm met een opstaande kam, 
en de sporen aan de achterkant van de bloem aan de spoorraderen van ridder laarzen.  

Sindsdien groeit Ridderspoor op berghellingen als eerbetoon aan moed en liefde. 
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Uitdrukkingen over de maand juli  
  

In de dagelijkse taal gebruiken we nog geregeld uitdrukkingen en gezegden die 
een historische achtergrond hebben. 

Waar komen deze uitdrukkingen vandaan? 
 
                                     Juli - 'De wakkere hooimaand' 

                              De wakkere hooimaand geeft de zeisen, 
                                   de maaier in de hand met vlijt, 

                                  daar lege schuren hooi vereisen, 
                                om het vee te voeden in wintertijd. 
 

Zo luidt een van de vele spreuken over de maand juli.  
De oude bijnamen van de maanden van het jaar verwijzen over het algemeen naar de voor 

die maanden typerende werkzaamheden op en om het platteland.  
Zo was juli de maand waarin meestal gehooid werd.  
Tegenwoordig begint men daar vaak al in juni mee. 

 
Als juli is heet en droog, ziet de boer de winter graag tegemoet 

Deze spreuk komt voort uit oude volkswijsheden die het weer van de zomer koppelen aan 
de opbrengst van het land en de verwachtingen voor de winter.  
Een hete en droge juli betekende vroeger vaak dat de oogst goed droog binnengehaald kon 

worden - denk aan graan, hooi en ander veevoer.  
Als alles goed opgeslagen was, kon de boer met vertrouwen en voorraad de koude 

maanden in. 
Met andere woorden: een goede juli is een investering in een zorgeloze winter. 
 

Een wat modernere uitdrukking over juli is Is juli heet en droog, dan smelt je ijsje 
sneller dan je plannen 

 
Waar de boer vroeger bezorgd was over het binnenhalen van hooi, is de moderne mens 
vooral bezig met barbecues, zonnebrand en airco’s die het opgeven.  

Juli kan zo heet zijn dat je zorgvuldig geplande "productieve dag op het terras" eindigt in 
een zweetbad met een half gesmolten ijsje en zonnebrilafdrukken op je gezicht. 

 
In juli doet de zon haar best en u wat minder 
 

Deze knipoog-uitdrukking zegt eigenlijk: juli is de maand om gas terug te nemen.  
Terwijl de zon op volle kracht draait, nemen wij mensen vaak juist even pauze - op 

vakantie, aan het water of in de hangmat.  
Werk, deadlines en verplichtingen smelten weg onder de zomerzon. 

 

 

  

https://historiek.net/zomertijd-waarom-en-sinds-wanneer/6085/
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Zomereenzaamheid 
 

Wat is zomereenzaamheid? 

Eenzaamheid is dat men zich niet verbonden voelt.  

Men ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen.  
Of u hebt minder contact met andere mensen dan u wenst. Dit kan vooral in de zomer 
worden gevoeld.  

Zeker als mensen om u heen op vakantie zijn en uw sociale netwerk kleiner is.  
Dit gevoel noemen we zomereenzaamheid. 

 

Wat zijn de oorzaken? 

Wanneer u een klein netwerk heeft en uw vrienden en familie op vakantie gaan en u niet, 
kan dat heel eenzaam voelen.  
Daarbij komt dat wijkcentra en sportverenigingen in de zomer gesloten zijn en veel 

activiteiten stilliggen.  
Dit terwijl er veel maatschappelijke druk ligt op genieten van de zomer.  

Als dat juist niet lukt omdat u geen mensen om u heen hebt met wie je leuke dingen kan 
doen, kan dat als heel eenzaam voelen. 

Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam.  
Vanaf 65 jaar kampt zelfs 44 procent met gevoelens van eenzaamheid.  
Deze kunnen de kop opsteken als u een dierbare verliest of als u minder mobiel bent.  

Eenzaamheid, dat is niet niks: gevoelens van leegte, verdriet, angst, zinloosheid en 
lichamelijke of psychische klachten kunnen het gevolg zijn.  

De ‘winterdepressie’ kennen we allemaal, maar zomereenzaamheid? 
Men zou juist denken dat eenzaamheid in de zomer minder voorkomt.  
Het is tenslotte lekker weer, er zijn veel mensen buiten, dus genoeg mogelijkheden om een 

praatje aan te knopen of bekenden tegen te komen.  
Maar zomereenzaamheid is juist een groeiend probleem.  

In de vakantieperiode is er vaak ook minder bezoek van bijvoorbeeld familie.  
 
Dus voelt u zich eenzaam?  

Kom dan in actie, hoe moeilijk het soms ook lijkt.  
Wat kunt u zelf doen? 

Nou, best veel.  
Sterker nog; eenzaamheid is een probleem dat anderen 
eigenlijk niet voor u kunnen oplossen, u zult dus in 

actie moeten komen.  
Bijvoorbeeld door naar plekken te gaan waar u mensen 

vindt met dezelfde interesses.  
Houdt u van lezen? Ga dan naar de bieb!  
Als u graag wandelt: maak eens wat vaker een 

ommetje. 
 

Praat erover 
En tot slot: praat erover!  
Geef – hoe moeilijk u dat ook vindt – van tevoren aan 

dat u in de zomer contact mist en dat u zich dan vaak 
alleen voelt.  

                                                   Dan kan uw omgeving daarop inspelen.  
Krijgt u normaal gesproken bezoek van mensen die in de zomer op vakantie zijn?  
Zelfs als ze aan de andere kant van de wereld zijn is het mogelijk ze te spreken.  

Hoe leuk is het om eens met ze te videobellen?  
Vinden zij vast ook.  

Vraag ze voordat ze vertrekken om u uit te leggen hoe videobellen werkt, als u dat nog 
niet weet.  

Verder kunt u eens door uw contactenlijst gaan om te kijken welke bestaande contacten u 
kunt verbeteren. Spreek met ze af voor een wandelingetje, of gewoon een kopje koffie.  
Door slim vooruit te plannen kunt u de zomereenzaamheid een stuk minder maken. 

https://vief.nl/artikelen/whats-app-dit-kun-je-ermee-en-hier-moet-je-op-letten


 

 13 

U bent niet alleen 

Er zijn in Nederland veel organisaties die uitjes en activiteiten organiseren om 
eenzaamheid tegen te gaan, zoals het Nationaal Ouderenfonds, de Zonnebloem en 
Humanitas: kijk of u zich aan kunt sluiten bij een van deze organisaties. 
 
Doe iets leuks met uzelf 

Het is misschien even een drempel over, maar ga juist die dingen doen die u zo leuk lijken 
om met anderen te ondernemen.  
Dan maar alleen.  

Als u zich laat tegenhouden door gebrek aan gezelschap heeft u zichzelf daarmee. In een 
koffiehuis met een boek, een heerlijke rosé op een terrasje, mogelijk een bioscoopje doen: 

wat zou er mogelijk kunnen zijn? 
 

Neem initiatief 
Realiseer u dat u niet alleen bent.  
Waarschijnlijk zitten veel van uw vrienden en kennissen ook alleen in hun huis zich af te 

vragen wat ze eens zullen gaan doen, en met wie.  
Een belletje is zo gepleegd en het ergste wat er kan gebeuren is dat ze nee zeggen op uw 

leuke uitnodiging voor een drankje of een wandeling.  
Maar de kans dat ze ja zeggen is veel groter! 
Ga op zoek naar groepsactiviteiten. 

Dat er andere mensen bij aanwezig zijn is een leuke bonus!  
Ga er niet heen met de verwachting dat u er nieuwe vrienden zult maken.  

Al weet je maar nooit natuurlijk.  
U zult sowieso een leuke tijd hebben die voorziet in uw behoefte aan menselijk contact. 
 

Als u bang bent dat mensen u afwijzen of als u denkt dat anderen u meewarig aan zullen 
staren als u in uw eentje op een terras zit, dan is deze periode júíst een uitgelezen kans 

om af te rekenen met deze angsten.  
U kunt niet uw leven laten leiden door wat anderen van u denken, of erger, door wat u 
dénkt dat anderen van u denken. 

 
Wees lief voor uzelf 

Maak uzelf geen verwijten dat u ‘niet genoeg vrienden’ hebt of uzelf niet weet te vermaken.  
Ten eerste weet u nu dat het heel normaal is om u in de zomer alleen te voelen.  
Ten tweede is het ook heel normaal om niet ‘om te komen’ in de vrienden.  

Doorgaans heeft een mens rond het vijfentwintigste levensjaar het grootste aantal 
vrienden, en neemt dat aantal daarna gestaag af.  

Dat ligt niet aan u.  
Blijf relativeren en realiseer u dat je alleen voelen vaak een momentopname is.  
Het gevoel gaat meestal ook weer over 

We raken steeds meer gewend aan het idee dat het leven leuk moet zijn en dat 
rotgevoelens zo snel mogelijk weggewerkt moeten worden.  

Terwijl gevoelens van eenzaamheid er ook gewoon bij horen en bij mógen horen.  
Natuurlijk heeft iedereen behoefte aan een gezonde dosis sociaal contact, maar heeft u wel 
eens geprobeerd om de eenzaamheid er gewoon even ‘te laten zijn’? 

 
Denk na over kleine en grotere activiteiten die u kunt ondernemen om anderen te 

ontmoeten en/of te spreken, kijk wat u alleen kunt ondernemen en grijp 
daarnaast de eenzaamheid aan en leer met uzelf all-een te zijn, en één-zaam! 

 
 
 

Stukjes tekst overgenomen en bewerkt van: 365dagensuccesvol.nl en vief.nl 

 

  

https://www.365dagensuccesvol.nl/nl/nieuws/hoe-kom-ik-van-mijn-angsten-af/6549/
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De geschiedenis van Lent 

 
Lent is een plaats in de gemeente Nijmegen. 
Daarin vormt het een wijk in het stadsdeel Nijmegen-Noord aan de noordoever van de 
Waal.  

Oorspronkelijk was Lent een zelfstandig dorp en tot 1818 een aparte gemeente. Daarna 
werd het onderdeel van de gemeente Elst, totdat het in het kader van de Waalsprong deel 

ging uitmaken van de gemeente Nijmegen.  
Sindsdien is het dorp uitgegroeid tot een onderdeel van de stad, mede door het 
grootschalige stedelijke uitbreidingsproject Waalsprong, dat de noordelijke oever van de 

Waal ontwikkelt tot een moderne woon- en werkomgeving. 
  

Geschiedenis 
Lent is van oudsher de laatste oversteekplaats voor het noord-zuidverkeer over de Waal. 

De Waal was namelijk tot voor de aanleg van de kribben een serie ondiepe geulen. 
Later werd Lent de aanlegplaats van de veerpont naar Nijmegen, zodat de reizende 
personen gemakkelijker naar Arnhem en verder konden.  

 
In Lent zijn diverse graven gevonden uit de bronstijd, maar ook uit de eerdere periodes 

(zoals bij de Grote Boel) en rond het Zwarte Gat.  
Rond het dorpsplein zijn resten van een Romeinse straat gevonden.  
De Romeinen vonden de Lentse stranden vooral prettig vanwege de vele halfedelstenen die 

men er vond, vooral jaspis.  
Nadat de Romeinen dit gebied hadden verlaten, moeten er zich Merovingen in Lent hebben 

gevestigd. In de middeleeuwen stond bij Lent het Kasteel Lent en was de omgeving vooral 
de groentetuin voor Nijmegenaren. 
Lent is economisch altijd in hoge mate afhankelijk van Nijmegen geweest.  

 
In Lent werd in 1610 de Grift aangelegd, 

een trekvaart tussen Lent en Elden.                                                     
De uitgegraven grond werd gebruikt 
voor de Griftdijk, een weg door de 

Betuwse klei naar Elst en Elden  
die werd bezand en later bestraat. 

In de 18e eeuw maakte deze weg  
de trekvaart overbodig.   
De Grift is uiteindelijk in 1930 gedempt  

en de Griftdijk werd een singel. 
Met de Waalbrug kwam er ook een nieuwe 

snelweg, die het dorp feitelijk in tweeën 
splitste. Het gebied herbergde van oudsher 
veel bedrijven in de land- en glastuinbouw, die echter onder druk kwamen te staan vanaf 

het moment dat Lent onder de gemeente Nijmegen viel; veel kassen moesten plaats 
maken voor woningbouw.  

 
 
Gebouwen                                                                                                                           
Het dorpsbeeld van Lent wordt sinds 1879 bepaald door                                             
de Maria Geboortekerk, een neogotische kruiskerk van architect  

Gerard te Riele. 
Op de begraafplaats ligt een van de  

beroemde Lentenaren begraven, Dr. Frans Huygen.  
Naast artiest en schrijver was hij  
de grondlegger van de moderne huisartsenij.  

Daar vlak naast staat de Hervormde Kerk  
met witte voorgevel uit 1886.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijmegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsdeel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waal_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elst_(Gelderland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waalsprong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veerboot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bronstijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaspis_(halfedelsteen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merovingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Lent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grift_(Betuwe)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elden_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Singel_(gracht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waalbrug_(Nijmegen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glastuinbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Geboortekerk_(Lent)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neogotiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiskerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_te_Riele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hervormde_kerk_(Lent)
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Op de plek van het voormalige fort Knodsenburg staat nu een villa, maar de contouren van 

de noord- en zuidforten zijn nog zichtbaar in het landschap.  
Het oude Philipsgebouw, later bekend onder de naam Thermion, aan de voormalige A325 is 
in de Waalsprongplannen opgenomen als gezondheidscentrum.  

Veel andere oude gebouwen die de oorlogstijd nog hadden overleefd zouden met de 
dijkverlegging alsnog verdwijnen. 

Een uitzondering is het Witte Huis, een voormalig Hotel Café Restaurant aan de Grift waar 
passagiers uit de boten overstapten op de koets en de veerboot.  
 

Vervoer 
Lent had tot 1934 een treinstation  

op het traject Nijmegen - Arnhem,                                 
dat in de jaren veertig tijdelijk opnieuw  

werd gebruikt vanwege de verwoesting van   
de spoorbrug tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
In 2002 werd het station heropend onder  

de naam Nijmegen-Lent en in juni 2013  
verder gemoderniseerd om ook de  

nieuwbouwwijken van Nijmegen-Noord te 
bedienen.  
 

In 1977 werd in Lent een deel van de oorlogsfilm A Bridge Too Far opgenomen, waarin het 
verhaal wordt naverteld van de Waaloversteek die de geallieerden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog maakten. De betreffende scène is niet opgenomen op de plek waar het 
oversteken daadwerkelijk is gebeurd, maar enkele kilometers oostwaarts. Betonnen balken 
markeren de plaats aan het strand (paal 883) waar de oversteek plaatsvond. 

 

                                             
 
Vanuit Lent ligt het centrum van Nijmegen op slechts 2 kilometer afstand.  

Het openbaar vervoer biedt goede verbindingen naar de stad en omliggende gebieden. 
Buslijn 15 van Breng rijdt door Lent zelf en gaat via Nijmegen door naar Wijchen, terwijl de 
lijnen 330 en 331 via de Pastoor van Laakstraat, Laauwikstraat en station Nijmegen, Lent 

passeren.  
Daarnaast rijdt lijn 14 een klein stuk door de Waalsprong en lijn 33 doorkruist Lent kort na 

de Waalbrug om vervolgens naar Arnhem te gaan. 
Verder zijn er in Lent twee volledig uitgeruste fietswegen waar auto's wel zijn toegestaan, 
maar fietsers voorrang hebben. 

Dit zijn de Laauwikstraat en de Visveldsestraat.  
 

Uitbreiding 
Lent kreeg een belangrijke rol in de zogeheten Waalsprong, als beoogd 'stadseiland'. 

Er moesten uiteindelijk zo'n 17.000 woningen komen te staan op Lents grondgebied, naast 

diverse nieuwe voorzieningen en een uitgebreid plassengebied in de Landschapszone 

Nijmegen. 

In 2010 werd hierover de "Waalsprongfilm" gemaakt. 

 

Met 14.530 inwoners op 1 januari 2024 combineert Lent een dorps karakter met stedelijke 

invloeden, dankzij de nabijheid van het centrum van Nijmegen en de nieuwe infrastructuur, 
zoals de Oversteek en de spoorbrug.     
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knodsenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Nijmegen_Lent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlogsfilm
https://nl.wikipedia.org/wiki/A_Bridge_Too_Far_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waaloversteek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geallieerden_(Tweede_Wereldoorlog)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waalsprong


 

 16 

Weet u het nog? 

De overstromingen van juli 1980 in Limburg 

 
Het is alweer 45 jaar geleden dat in de eerste weken van juli 1980, met de zwaarste 

overlast rond 5–8 juli, Limburg getroffen werd door zware overstromingen. 
 

Wat gebeurde er? 
In korte tijd viel er meer dan 100 mm neerslag op één dag in delen van Zuid-Limburg — een 
hoeveelheid die normaal in een maand valt. 

De rivieren Geul, Gulp, Roer, Selzerbeek en kleinere beken konden het water niet verwerken 
en traden massaal buiten hun oevers. 

Het water stroomde met grote kracht door dorpen en stadjes, met modderstromen en 
weggespoelde wegen als gevolg. 
 

Getroffen gebieden 
Vooral de plaatsen Valkenburg, Gulpen, Mechelen, Epen, Wijlre, Simpelveld, Vaals en 

Kerkrade hadden zwaar te lijden. 
In Valkenburg stond het historische centrum grotendeels onder water. 
Huizen, winkels en cafés liepen onder. 

 
Honderden huizen liepen onder water. 

Kelders stroomden vol, bruggen werden beschadigd of weggeslagen. 
Wegen waren onbegaanbaar en sommige dorpen tijdelijk onbereikbaar. 
De schade was enorm: tientallen miljoenen guldens. 

Er vielen gelukkig geen dodelijke slachtoffers, mede dankzij snelle hulpverlening. 
 

De brandweer, politie, het leger en vrijwilligers werkten dag en nacht aan reddings- en 
opruimwerkzaamheden. 

Inwoners hielpen elkaar met dweilen, schoonmaken en opvang. 
De media gaven volop aandacht aan de situatie - mensen uit andere delen van Nederland 
stuurden hulpgoederen of doneerden geld. 

 
Het gebeurde midden in de zomer, toen niemand op overstromingen rekende. 

De kracht van het water was onverwacht en angstaanjagend. 
Veel mensen waren persoonlijk betrokken: als bewoner, hulpverlener of toeschouwer. 
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Even lachen 

 

Wetenschappelijke studies tonen aan dat het effect van lachen vergelijkbaar is met een 

goede nachtrust en dat het de hersenen met positieve impulsen activeert. 
 

Door te lachen komen er stoffen in de hersenen vrij zoals het gelukshormoon endorfine, 
serotonine en dopamine.  

 

Zij hebben een kalmerend en pijnstillend effect en 
zorgen voor een ontspannen houding, een zorgeloos 

en opgewekt gevoel en dragen bij aan een positief 
effect op het immuunsysteem. 
 

Is nep lachen even gezond als echt lachen? 
Oprecht lachen of nep lachen?  

Het interessante aan het effect van lachen op zowel 
je mentale of fysieke gezondheid is dat je lichaam 
geen onderscheid kan maken tussen ‘echt’ lachen of  

‘nep’ lachen. 
Wanneer je dus expres hardop gaat lachen dan 

registreert jouw lichaam dit als een teken van 
oprecht lachen. 
 

Goed tegen stress 
Lachen, en bij uitbreiding andere positieve gevoelens, 

zoals dankbaarheid, liefde, tevredenheid, 
verminderen ook de negatieve effecten van stress. 
Humor kan een krachtige tool zijn om de tegenslagen 

die op ons pad komen niet te zwaar op ons gemoed 
te laten wegen. 

 
Wees je meer bewust van de grappige dingen in het leven, hoe klein ze ook zijn.  
Hoe vaker je hierop let, hoe sneller je ze ziet. Lach om je eigen fouten. ...  

Spendeer meer tijd met mensen die je laten lachen. 
Zoek humor bewust op, door wat vaker naar een komedieshow te kijken bijvoorbeeld. 

 
Onderzoek van de Medische Universiteit van Wenen laat zien dat mensen met een goed 
gevoel voor humor vaak hogere intelligentiescores behalen.  

 
Dus: ben je grappig? 

Dan ben je waarschijnlijk ook slim. 
 

Heb je ooit al eens zo hard gelachen dat de tranen over je wangen rolden?  
En weet je nog hoe goed je je daarbij voelde?  
Dan ken jij de kracht van de lach. 
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Telefoonnummers St. Jozef, Lent  

Als elke seconde telt…. 112 

 

Huisartsenpraktijk Thermion: 

Spoed - afspraak - informatie 

Avonddienst - nachtdienst - weekenddienst 

 

 

(024)-2082020 

(024)-3523579 

Apotheek de Waal (024)-2036694 

Politie, bureau Lent 0900 88 44 

R.K. Parochie H. Maria Magdalena, Bemmel 

Secretariaat 

(0481) 45 13 71 

Pastorale Wacht 

voor Ziekenzalving en Uitvaarten 

(0481) 757 775 

Pastorie N.H. Kerk (0481) 48 14 57 

Huize St. Jozef te Lent (024) 381 36 00 

Klantenservicebureau RijnWaal Zorggroep (0481) 47 06 60 

Centrale Cliëntenraad RijnWaal Zorggroep 

 

(0481) 47 06 60 

 

Vertrouwensarts: H.J. Schers (024)-2082020 

Tandartspraktijk Lent (024) 323 00 30 

Caritas Caritaslent@gmail.com 

Diaconie (024) 323 43 45 

Seniorenpastoraat en Vertrouwenspersoon: 

Drs. John Rademakers 

 

(0481) 48 15 97 

06 49 40 89 65 

Het seniorennetwerk (SWON) (024) 365 01 90 

Regiotaxi WMO Vervoer Avan                                                                                   

Reserveren liefst ruim 4 uur van tevoren 

Bij korter voor vertrek reserveren geldt een toeslag 

088-2004100 

Zonnebloem, afdeling Lent:  

Voorzitter A. Pennings 

(024) 3578838 

a.a.pennings@kpnmail.nl 

Bel & Herstellijn 14 024 

Dienst Sociale Zaken (024) 329 92 22 

Geestelijk verzorger 

Ellen Tijmes 

(0481) 47 06 00 
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PUZZEL JULI 2025 
 

 

Naam:……………………………………………………………………………… 
Kamer/appartement:……………………………………………………… 
 
De oplossing kunt u t/m de 9de van deze maand inleveren bij: 
Sancta Maria, Huissen: in de bus van “Op de Hoogte” in de ontmoetingsruimte 
Liduina, Bemmel: in de ideeënbus in de recreatiezaal 
St. Jozef, Lent: in de bus van “Op de Hoogte”  bij de ingang van het restaurant 
St. Jozef, Gendt: afgeven bij de receptie 
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