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En het start weer van vooraf aan 
 
Op 1 januari ligt het hele jaar weer voor ons open.  

De vele vragen die ons bezighouden zijn ook nu weer van toepassing op dit nieuwe jaar.  

Wat staat ons te wachten, blijft het veilig in Nederland, is de opwarming van de aarde nog 

te stoppen.  

Maar het zijn vooral ook persoonlijke vragen die wij ons stellen.  

Hoe zal het mij vergaan in 2026 en hoe blij ben ik in deze fase van het leven?  

Vragen die deels beantwoord zullen worden in het jaar dat voor ons ligt.  

 

Binnen RijnWaal zijn wij erg bezig met de toekomst.  

Er zijn veel uitdagingen die wij het hoofd zullen gaan bieden.  

En om daarop voorbereid te zijn is er veel beweging in de organisatie.  

Veel nieuwe gezichten, die het beste met u en de organisatie voor hebben.  

Maar ook medewerkers die geloven in de veranderingen die op ons afkomen, soms in 

meerdere en soms in mindere mate.  

 

Één ding is zeker: het ontgaat niemand dat er in de ouderenzorg iets aan de hand is.  

Daarom gaan wij in 2026 ook u en uw naasten vaker bevragen om mee te blijven doen met 

hun dierbaren.  

Omdat het zo belangrijk is, gaan wij hier ook een nieuwe medewerker aan koppelen, die 

begrijpt wat er aan de hand is en weet dat ieders medewerking ook belangrijk is 

.  

Binnen RijnWaal is de transitie vorig jaar gestart.  

Een transitie is een beweging naar meer richten op welzijn en welbevinden.  

Dat is terug te zien in de Gasterijen en dat zal nog verder uitgebreid gaan worden.  

Ook de locatie in Bemmel (Liduina), staat als voorloper in de veranderingen in 2026 weer 

op scherp om door te starten.  

De andere locaties volgen in de slipstream en komen steeds dichterbij dankzij de 

inspanningen uit Bemmel.  

Een klein applaus is voor al deze medewerkers wel op zijn plaats.  

Zij hebben tot nu toe in de spotlights gestaan en hebben vele stappen gemaakt waar de 

rest van de organisatie profijt van kan hebben.   

 

2026, zal weer een jaar zijn waarin wij de beweging verder zullen maken, samen met u en 

uw dierbaren 

 

Gelukkig nieuwjaar!! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Michel Hodes 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

(0481) 470600 

www.rijnwaal.nl 
 
 

 

  

http://www.rijnwaal.nl/
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Activiteitenrooster Januari | St. Jozef, Lent 
 

 Datum Tijd Activiteit. Ruimte 

Donderdag 1 Januari    

Vrijdag 2 Januari 14.30 uur Handwerken De Gasterij 

Zaterdag 3 Januari    

Zondag 4 Januari    

Maandag 5 Januari    

Dinsdag 6 Januari 10.00 uur Gym groep 1 Gang begane grond 

  11.00 uur Gym groep 2 Gang begane grond 

  14.30 uur Bingo De Gasterij 

    De Gasterij 

Woensdag 7 Januari 10.00 uur Bibliotheek open De Gasterij 

  10.00 uur  Schilderen 2de etage 

  14.30 uur 
Nieuwjaarsborrel met 

Live muziek 
De Gasterij 

     

Donderdag 8 Januari    

Vrijdag  9 Januari    

Zaterdag 10 Januari    

Zondag 11 Januari    

Maandag 12 Januari   De Gasterij 

Dinsdag 13 Januari 10.00 uur Gym groep 1 Gang begane grond 

  11.00 uur Gym groep 2 Gang begane grond 

  14.30 uur Handwerken De Gasterij 

     

Woensdag 14 Januari 10.00 uur Bibliotheek open De Gasterij 

  10.00 uur Schilderen 2de etage 

  14.30 uur Creatief De Gasterij 

  19.00 uur Viering Kapel 

Donderdag  15 Januari 14.30 uur Zitdansen De Gasterij 

  15.00 uur Inloop Cliëntenraad 
In de hal bij de 

hoofdingang 

  15.30 uur Tekenen met Ellen 2de etage 

Vrijdag 16 Januari 14.30 uur Bakactiviteit De Gasterij 

Zaterdag 17 Januari    

Zondag 18 Januari    

Maandag 19 Januari    

Dinsdag  20 Januari 10.00 uur Gym groep 1 Gang begane grond 

  11.00 uur Gym groep 2 Gang begane grond 

  14.30 uur Handwerken De Gasterij 

Woensdag 21 Januari 10.00 uur Bibliotheek open De Gasterij 

  10.00 uur Schilderen 2de etage 

  14.30 uur Zingen met Arie De Gasterij 

Donderdag  22 Januari 10.30 uur Gespreksviering Kapel 
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Vrijdag  23 Januari    

Zaterdag 24 Januari 14.30 uur 
Middagje uit. 

Koor van alles wat 
De Gasterij 

Zondag 25 Januari    

Maandag 26 Januari    

Dinsdag 27 Januari 10.00 uur Bewegen in de gang Gang begane grond 

  11.00 uur Bewegen in de gang Gang begane grond 

  14.30 uur Handwerken De Gasterij 

Woensdag 28 Januari 10.00 uur Bibliotheek open 2de etage 

  10.00 uur Schilderen  

  14.30 uur Bioscoop middag De Gasterij 

Donderdag 29 Januari    

Vrijdag 30 Januari    

Zaterdag  31 Januari 14.30 uur 

Carnavalsmiddag met 

CV “T Durstige 

Bluumke 

De Gasterij 

Het programma van Januari kan nog wijzigen.  

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers Welzijn. 

 

ALLE ACTIVITEITEN 
OP EEN RIJTJE 

 

    

Prijswinnaars puzzel december 2025          

 

De puzzel is gewonnen door: 

 

in Sancta Maria, Huissen:                      

Mevrouw Kempkes 

Kamer 24J  

 

in Liduina, Bemmel:  

Mevrouw Krevel                                                     

Kamer 4 

                                     

in St. Jozef, Lent:  

De heer Lamers 

Appartement 23 

     

  

in St. Jozef, Gendt:  

Mevrouw Stevens 

Kamer 114 

 

 

                      Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!            
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Seniorenpastoraat : Met welk kerkbeeld leef je?   

 

 

 

De feestdagen met Kerstmis en de jaarwisseling liggen weer achter ons.                                                                                                    
Voor veel mensen ook dagen waarop er momenten waren van stilstaan bij je eigen leven, 

denken aan wat je nu bezighoudt, wat je belangrijk vindt.  
Daarbij speelt gelovig zijn al dan niet een uitdrukkelijke rol. 

Een kerstviering weer eens meemaken roept dan weer de mooie gevoelens van weleer op. 
Muziek, mooie liederen, kaarslicht, het sprak aan. 
  

Maar de aandacht voor kerkelijke vieringen neemt steeds meer af. 
“Ik heb niets meer met de kerk “ zei een mevrouw in een zorgcentrum tegen me, “we 

moesten zoveel vroeger daar heb ik me van los gemaakt, ik probeer een beetje aardig te 
zijn voor andere mensen en zo is het goed voor mij. 

Van z’n opmerking sta ik niet meer te kijken.  
Het is de verwoording van een gevoel dat bij veel mensen leeft.  
De vraag die ik me dan stel is: welk beeld hebben wij mensen van “de kerk”.  

Spontaan denken we misschien aan de kerk als gebouw, dat met een markante toren 
duidelijk zichtbaar is.  

De opmerking “Ik heb niets meer met de kerk” slaat dan niet op een gebouw maar veel 
meer op de kerk als een instituut, een organisatie waarvan je lid kunt zijn, een organisatie 
met eigen leiders en regels die je leven willen ordenen.  

Met verplichtingen om op zondag naar de kerk te gaan en een biechtpraktijk waar velen 
moeite mee hadden.  

 
De 70-er jaren van de vorige eeuw brachten veel veranderingen in het kerkelijk leven. 
Eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes deden meer opgang, ook in het 

maatschappelijk leven.  
En de band met de kerkelijke vieringen werd losser en de belangstelling nam geleidelijk af. 

Het vanzelfsprekende is er niet meer. 
“Ik kom niet meer in de kerk maar ik ben wel gelovig” is een veel gehoorde uitspraak 
aangevuld met: “er is toch meer dan het zichtbare en menselijke waarden vind ik 

belangrijk”. 
Maar is “kerk” niet meer dan het gebouw of het instituut met een kerkleiding met 

opvattingen die vaak botsen met hedendaags denken en leven?.  
Is kerk niet veeleer een gemeenschap van mensen die zich samen verbonden weten en 
samen op weg willen gaan naar een wereld volgens Gods bedoeling.   

Een wereld waarin mensen tot hun recht kunnen komen en echt mens mogen zijn.  
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Dat staat helemaal in de lijn van de eerste naam waarmee de volgelingen van Jezus 

werden aangeduid: “De mensen van de weg”.  
Kerk-zijn betekent dan in de voetsporen van Jezus - die zichzelf “De Weg” noemt – 
onderweg zijn in geloof en ongeloof, met vertwijfeling en vertrouwen. 

Dit komt ook tot uitdrukking binnen de katholieke kerk met wat genoemd wordt het 
Synodaal proces. 

 
Want sinds 2022 is breed aandacht voor dit samen op weg zijn (sun - hodos) geïnitieerd 
door Paus Franciscus en voortgezet door Paus Leo IVX.   

Een proces om op wereldniveau en lokaalniveau te ontdekken wat voor een huidige kerk 
van belang is en dit vooral door te luisteren naar wat er leeft en wat daarin Gods Geest ons 

zegt. 
Met aandacht voor: hoe gaan we met elkaar om en hoe kunnen we de missie van de kerk 

uitdragen in de wereld waarin we nu leven.  
Wat kunnen we als kerk bijdragen voor het welzijn van wereld en maatschappij en de zorg 
voor onze planeet aarde.  

Het bijzondere is dat het naar elkaar luisteren centraal staat.   
Dat er op verschillende niveaus binnen de kerkgemeenschap luisterend gesproken wordt 

over wat mensen bezighoudt.  
In de voorbereidende fase op de Synode in Rome 2023 en 2024 zijn er wereldwijd op deze 
wijze gesprekken gevoerd.  

Op de bijeenkomsten in Rome is daar uitvoerig over gesproken; paus, bisschoppen, 
priester, diakens, mannen en vrouwen hadden hun inbreng en stemrecht.  

Een slotdocument met de resultaten van de bijeenkomsten werd in oktober 2024 
vastgelegd en gepubliceerd. 
  

Op dezelfde wijze als de voorbereiding is het ook nu weer de bedoeling het slotdocument te 
bespreken en te luisteren naar elkaars bevindingen 

Op deze wijze kan kerkzijn op een nieuwe wijze van betekenis zijn voor iedereen die 
daarvoor wil openstaan. 
 

 
Seniorenpastor John Rademakers 

 
 
 

*********************************************************** 

   
 
 

Omslagfoto 

 
Het witte kerkje is het oudste gebouw van Lent.  

De oorspronkelijke kern werd al in de 13e eeuw 
opgetrokken, en in 1329 duikt voor het eerst een 
melding op van de voltooide kerk.  

Door de strategische ligging — onder andere vlak bij de 
Waal — heeft het kerkje in de loop der eeuwen heel 

wat oorlogsgeweld te verduren gehad.  
Toch bleef het grondplan en de hoofdvorm (behalve de 
absis) vermoedelijk eeuwenlang vrijwel onveranderd. 

Tegenwoordig staat het er prachtig gerestaureerd bij, 
direct aan de N325, net over de Waalbrug. 
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Januari – De Maand van Nieuwe Ronden, Nieuwe 

Kansen en… Warme Sloffen 
 

De feestdagen zijn achter de rug, de kerstboom is afgetuigd (of staat nog stiekem in een 
hoek, omdat niemand zin heeft om ’m op te ruimen), en heel Nederland probeert weer in 

het normale ritme te komen.  
Maar vergis u niet: januari is een verrassend gezellige maand vol leuke weetjes en kleine 
tradities die het winterhart warm houden. 

 
De oorsprong van januari – Een Romein met overzicht 

Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god met twee gezichten: eentje dat naar 
het verleden keek en eentje naar de toekomst.  
Ideaal voor januari, want we kijken massaal terug op wat geweest is en maken plannen 

voor het nieuwe jaar. 
Janus zou vast trots zijn op al die goede voornemens die drie weken later alweer 

verdwijnen in de la naast de kerstballen. 
 
Typische januari-dingen… waar we allemaal aan meedoen 

1. Goede voornemens 
Januari is de maand waarin iedereen plots een expert wordt in gezond leven. 

– “Ik ga elke dag wandelen!” 
– “Ik snoep niet meer!” 
– “Ik ga eindelijk dat fotoalbum eens afmaken!” 

Tegen eind januari is de wandelroute nog steeds dezelfde, het snoep staat weer gewoon in 
de kast, en dat fotoalbum… tja, die staat ergens online in concept. 

 
2. Blauwe maandag – de somberste dag 
Halverwege januari zou de meest deprimerende dag van het jaar vallen: Blue Monday. 

Maar goed nieuws: geen enkel onderzoek kan bewijzen dat het echt zo is.  
Dus als u zich vrolijk voelt op die dag: gewoon zo houden. 

 
3. De dagen lengen alweer! 

Vanaf 1 januari worden de dagen alweer een paar minuutjes langer. 
Niet veel, maar toch genoeg om op te kunnen scheppen bij het ontbijt: 
“Ik zie het hoor, het is later donker! Of ligt dat aan mijn nieuwe bril?” 

 
 

Weetjes over januari 
• Januari is vaak de koudste maand van het jaar, al lijkt het weer daar niet altijd een 

duidelijk besluit over te hebben. 

• De wintersterrebeelden zijn Steenbok en Waterman. 
• In Zweden is januari de maand van het “fika”: gezellig samen koffiedrinken met iets 

lekkers erbij.  
Een traditie die we hier al uitstekend beheersen. 
 

 
Het seizoen van warme sokken en erwtensoep 

Januari is de tijd van: 
– extra dekentjes, 
– kruik in bed, 

– warme chocolademelk, 
– en natuurlijk erwtensoep, zo dik dat de lepel blijft staan.      

Als u de lepel moet zoeken, is de soep niet dik genoeg.  
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De draak steken met iets of iemand 
 

In de dagelijkse taal gebruiken we nog geregeld uitdrukkingen en gezegden die 
een historische achtergrond hebben. 

Waar komen deze uitdrukkingen vandaan? 
 
Wanneer je iets belachelijk maakt kun je dit uitdrukken door te zeggen dat je ‘er de draak 

mee steekt’.  
Deze uitdrukking wordt al eeuwen gebruikt in het Nederlands en vindt haar oorsprong in 

een oude legende, die van Sint-Joris en de draak. 
 
De legende van Sint Joris en de draak 

Volgens een van de bekendste verhalen over Sint Joris, die uit de 11e eeuw stamt, speelt 
de legende zich af in de stad Silena in Libië.  

De inwoners van deze stad leefden in 
angst voor een draak die in de buurt 
woonde.  

Met zijn giftige adem bracht het 
monster gevaar en dood over de stad.  

Om de draak tevreden te houden, 
offerden de inwoners schapen.  
Maar toen die opraakten, begonnen 

ze ook mensen te offeren.  
Via loting werd bepaald wie aan de 

beurt was en uiteindelijk was de 
dochter van de koning, een mooie 
prinses, het slachtoffer. 

Precies op het moment dat de prinses aan de draak geofferd zou worden, kwam Sint Joris 
voorbij.  

 
Op zijn paard vocht hij tegen het monster en redde zo de prinses.  
Daarna overtuigde hij de inwoners zich tot het christendom te bekeren, in ruil voor de 

belofte de draak definitief te doden.  
Zodra velen zich hadden laten dopen, stak Sint Joris de draak dood met zijn zwaard. 

 
Van heldhaftige daad tot komische traditie 
De legende van Sint Joris en de draak was in de middeleeuwen razend populair.  

Het verhaal werd vaak nagespeeld tijdens feesten en evenementen.  
In de loop van de tijd veranderde de serieuze opvoering echter steeds meer in een komisch 

spel.  
De enge draak werd vervangen door een monster van stro, en de persoon die Sint Joris 

speelde, stak zijn lans in deze berg stro. 
Het naspelen van deze scène kreeg zo een luchtige, spottende toon.  
De handeling van het ‘draak steken’ raakte hierdoor verbonden aan het maken van 

grappen of het iets belachelijk maken.  
Door deze ontwikkeling kreeg de uitdrukking ‘de draak steken met iets’ haar huidige, 

figuurlijke betekenis: ergens de spot mee drijven of een situatie niet serieus nemen. 
 
De zegswijze vandaag de dag 

Tegenwoordig gebruiken Nederlanders en Vlamingen de uitdrukking ‘de draak steken met 
iets’ wanneer ze willen aangeven dat iemand ergens de spot mee drijft.  

Bijvoorbeeld: “Hij stak de draak met de nieuwe regels op kantoor,” oftewel, hij maakte er 
grapjes over en nam ze niet serieus.  
De uitdrukking is dus stevig verankerd in de Nederlandse taal en cultuur, en herinnert ons 

aan de kracht van oude verhalen, die zelfs vandaag de dag nog doorwerken in ons 
dagelijks taalgebruik. 
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Oude ambachten  

 
Oude ambachten zijn traditionele beroepen en handwerken die vaak eeuwenlang op  

dezelfde manier werden uitgevoerd.  
Ze geven een uniek inzicht in het leven van vroeger, toen machines nog geen grote rol 

speelden.  
Alles werd met de hand gedaan, vaak met eenvoudige gereedschappen.  
Kennis en technieken werden vaak van generatie op generatie doorgegeven.  

Producten waren meestal bedoeld voor lokaal gebruik en gingen lang mee.  
Ambachtslieden waren vaak trots op hun werk en leverden maatwerk. 

 

De Mandenvlechter  
                                                                        
Een mandenvlechter is een ambachtsman die voor 
zijn hobby of beroep manden vlecht met allerlei 

natuurlijke materialen zoals wilgentenen, rotan, 
stro of rietstengels.  

Het is een oud ambacht, dat in de westerse 
wereld enkel nog als hobby wordt beoefend en 

gedemonstreerd.  
 
Waar een mand vroeger een noodzakelijk 

gebruiksvoorwerp was in huis, landbouw, visserij 
en industrie is het verworden tot een handel in 

voorwerpen van voornamelijk decoratieve aard.  
Het werk werd door mannen en vrouwen thuis 
gedaan of in kleine werkplaatsen waar soms ook 

blinden hun kost verdienden.  

 
 

 
 

Materiaal                                                                    

Het materiaal waar traditioneel mee gevlochten werd, is de eenjarige scheut van de wilg, 
die ook wel de wis wordt genoemd.  

Voordat men kon beginnen te vlechten was er reeds een jaar aan intensieve teeltzorg met 
veel handenarbeid gepasseerd.  
Wissen mochten gerust enige jaren overliggen.  

Daar werden ze alleen harder, taaier en beter van.  
Er werd gewerkt met:  

• brute wissen (met de schil erop) 
• gebufte wissen (bruin, geschild na koken) 
• witte wissen (geschild) 

• gekloven wissen 
 

Een vlechter had een heel assortiment wissen in verschillende lengtes, diktes en soorten 
nodig.  
Voordat men begon te vlechten, diende het materiaal te worden uitgezocht, passend naar 

lengte, dikte en soort voor:  
• staken voor de bodem 

• vlechters voor de bodem 
• staken voor de wand 
• volvlechters voor de wand 

• eventueel bijstekers, kimmen, cordons... 
• oren onderhengel, hengsel 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambacht_(handwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Riet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blindheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg
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Weken van materiaal 

Om het materiaal te kunnen verwerken diende het geweekt te worden.  

Brute wissen dienden al naargelang de dikte, de soort en de temperatuur één tot drie 
weken in het water te liggen. 

Aan dit water werd niets toegevoegd. Ze waren dan enige dagen tot enkele weken 
verwerkbaar.  
Geschilde wissen hadden genoeg aan een paar uur water.  

Ze werden best 's avonds geweekt en 's nachts afgedekt in het gras of de dauw gelegd. 
Beschikte men niet over een waterbak dan volstond soms ook wel, meestal na de zomer, 

een avond in de mist op gras.  
Ze dienden spoedig verwerkt te worden omdat ze zeer snel weer uitdroogden en dan hun 
buigzaamheid verloren. 

 
Gereedschap 

Een mandenvlechter had op zich  
niet veel gereedschappen nodig.  
In feite was een mes voldoende  

om zich te kunnen redden.  
Daarnaast was er specialistisch  

gereedschap dat in opdracht gemaakt werd.  
 
Geschiedenis 

Dat het maken van vlechtwerk zeer oud is,  

staat buiten twijfel.  

Door de vergankelijkheid van het materiaal                                 

is er zeer weinig van teruggevonden.  

Een mand van honderd jaar oud 

is al heel respectabel.  

Toch zijn er enkele archeologische vondsten  

van enige duizenden jaren oud bekend,  

onder andere een technisch perfecte fuik  

die gevonden werd in de Leidse Rijn in Utrecht. 

                                                                                                  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidsche_Rijn_(wijk)
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 Plant van de maand januari: Helleborus  

dé winterbloei-klassieker 
 
Een nieuw jaar betekent een nieuw thema voor onze ……… van de maand. 

Afgelopen jaar stonden de bloemen centraal, maar dit jaar 
richten we ons op planten.  
We beginnen 2026 met een echte winterfavoriet: de 

Helleborus, ook wel bekend als de kerstroos. 
 

Kleur in de winter 
De Helleborus wordt ook wel kerstroos genoemd. 
Ze is een van de weinige planten die midden in de winter bloeit.  

Terwijl de meeste planten nog slapen, laat de Helleborus al 
haar mooie bloemen zien. 

De bloemen komen voor in allerlei zachte kleuren: 
• wit 

• roze 
• paars 
• of zelfs bijna zwart 

 
Een sterke doorzetter 

De Helleborus kan goed tegen kou en zelfs tegen vorst. 
Ze staat het liefst op een plekje in de half-schaduw, bijvoorbeeld onder een struik of 
boom. 

Het blad blijft het hele jaar door groen, waardoor de plant het hele jaar een frisse 
uitstraling heeft. 

 
Wist u dat… 
• …de Helleborus géén echte roos is, ondanks de naam kerstroos? 

• …de bloemen vaak wekenlang mooi blijven?  
• …bijen bij zacht winterweer soms al op bezoek komen? 

• …de plant vroeger werd gezien als een “geluksbrenger” in de winter? 
 
Verschillende soorten 

Er zijn meerdere soorten Helleborus. 
De bekendste zijn: 

• Helleborus niger – de klassieke witte kerstroos 
• Helleborus orientalis – met bloemen in allerlei kleuren 
Beide soorten doen het goed in potten én in de tuin. 

 
Eenvoudige verzorging 

• In januari kunt u het oude blad een stukje terug knippen.  
• Een beetje compost in het voorjaar helpt de plant om weer kracht te krijgen. 
• De Helleborus staat het liefst jarenlang op dezelfde plek, dus verplaatsen is niet nodig. 

 
 

 
 
De Helleborus is dus een vrolijke wintervriend die 

kleur en leven brengt wanneer we dat goed kunnen 
gebruiken.  

Een mooie start van het nieuwe jaar! 
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Weet u het nog?  

50 jaar Sesamstraat in Nederland 

 
 

Op 4 januari 2026 is het precies 50 jaar geleden dat de Nederlandse Sesamstraat voor het 
eerst op televisie verscheen.  

De Amerikaanse versie van SesameStreet vierde op 10 november 2019 de 50e verjaardag 
van de eerste uitzending. 
 

Veel van u zullen er zelf niet als kind 
naar gekeken hebben — het 

programma was vooral iets voor uw 
kinderen.  
Toch roept het bij velen warme 

herinneringen op aan de drukte en 
gezelligheid van een jong gezin in 

huis. 
Toen Sesamstraat in 1976 begon, 
was televisie nog écht een moment 

waarop iedereen samenkwam.  
Voor kinderen werd het al snel een 

dagelijkse favoriet: even kijken naar 
Pino, Tommie, Ieniemienie, Bert en Ernie, en natuurlijk de soms mopperige maar o zo 
herkenbare meneer Aart.  

Aart Staartjes speelde de brombeer van de straat, maar achter de schermen was hij juist 
degene die veel creatieve ideeën inbracht. 

 
Terwijl u misschien de afwas deed of een kop koffie inschonk, was er altijd dat vertrouwde 

achtergrondgeluid van vrolijke stemmen, liedjes en kinderlijke verwondering. 
Misschien weet u nog hoe uw kinderen voor de buis zaten, vaak op hetzelfde plekje op de 
bank.  

Hoe ze de liedjes meezongen, de poppen probeerden na te doen of niet konden wachten 
tot de tune weer klonk.  

Voor veel ouders was het een heerlijk rustmoment — een half uur waarin de kinderen 
geboeid waren en het huis even stil werd. 
 

Sesamstraat liet kinderen lachen, leren en soms ook nadenken.  
Het programma bracht thema’s als vriendschap, delen, helpen, en jezelf mogen zijn op een 

eenvoudige en lieve manier in beeld.  
En ondertussen keek menig ouder met een half oog mee, stiekem genietend van de vrolijke 
figuren die voor een hele generatie zo bepalend zijn geweest. 

 
Nu, vijftig jaar later, bestaat Sesamstraat nog steeds, al ziet het er modern uit en kent het 

nieuwe personages.  
Maar de kern is hetzelfde gebleven: een warme, veilige plek waar kinderen kunnen spelen 
en leren.  

 
De allereerste Pino-pop in 1976 was zó enorm dat hij nauwelijks door de studio-deuren 

paste.  
Hij is later iets kleiner gemaakt, zodat de poppenspeler zich beter kon bewegen.  
 

In vergelijking met veel moderne kinderprogramma’s ging alles rustig aan.  
Korte verhaaltjes, rustige liedjes en vriendelijke uitleg maakten het ideaal voor jonge 

kinderen. 
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Appels plukken                                                                                             

 

Ik was een jaar of zes toen ik voor ’t eerst een appel plukte in de  

tuin van mijn grootmoeder. 

Het was een groots gebeuren. 

Die tuin was al iets héél bijzonders, maar hij zat dan ook weer vast aan mijn grootmoeder. 

Zij had een natuurlijke warmte, zoals je die wel eens kunt voelen bij bomen die in de volle 

zomer staan. 

Die tuin had dat ook. 

En hoe die tuinen toen nog geurden… 

Ergens moet die geur van binnen in mij zijn blijven hangen, want terwijl ik erover schrijf, 

stijgt hij op uit mijn ziel als een nostalgisch bouquet. 

Ja, zo’n tuin had iets liefs…iets van Bonnemamma. 

 

Hij lag stil besloten achter de bakkerij. 

Ik hoor nog het slot rammelen van het oude bruine poortje. 

Als je het open deed, stond je ineens in dat kleine wereldje van geurend groen. 

Die dag zou ik een appel plukken. 

‘k Heb eerst een tijdje onder de boom gestaan, daar lagen er ook al een paar in het warme 

gras, maar ik vond het veel mooier om in de boom zèlf te klimmen. 

Dat was op zich al een geweldige gewaarwording. 

Zittend op zo’n appelboomtak had ik het gevoel op visite te zijn in een mooie donkergroene 

kamer, waar het heerlijk koel was. 

 

Zo hoog aan de boom zien de appels er ook  

heel anders uit dan beneden in het gras. 

Daar zijn ze een beetje dood en aan de  

takken zijn ze zo levend. 

Ik weet nog, dat ik de appel die ik op 

het oog had eerst lang in mijn hand hield. 

Hij paste er precies in met zijn ronde rode lijfje.  

Ik voelde de warmte van zijn huid op de mijne  

en ik weet nog dat ik er héél lang over heb 

gedaan de verbinding tussen steeltje en tak te verbreken. 

Ergens voelde ik het toch als een ‘inbraak’ in een boom. 

 

Zo’n menneke was ik nou eenmaal, vooral als ik alleen was. 

Samen met de vrindjes van school was ik anders. 

Dan wilden we wel eens keihard een end hout onder de appelen gooien, ergens langs de 

landweg in een of andere boerenwei, maar als ik weer terugviel op mezelf, kon ik dromen 

en bevangen zijn door de kleine wonderen van het leven. 

Ik heb dat nog! 

Misschien is het allemaal wel begonnen met die ene appel, op die zomerdag in die 

appelboom bij Bonnemamma… 

 

Uit ‘Ik heb het leven lief’ 

Toon Hermans 
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Kent u ze nog?  

Snip en Snap: Humor die we nog steeds snappen 
 

Voor velen roepen de namen Snip en Snap meteen een 
glimlach op.  

Het beroemde duo — Willy Walden (Snip) en Piet 
Muijselaar (Snap) — bracht decennialang plezier in de 
Nederlandse theaters.  

Hun sketches, liedjes en typetjes waren puur vermaak, 
vol herkenning en warmte. 

 
Als Snip niet snapte wat Snap wél snapte… 
Eén van hun bekendste terugkerende grappen was het 

misverstand tussen de twee. 
Snap legde iets uit, Snip keek moeilijk… en dan kwam 

die heerlijke zin: 
 

“Snip, jij snapt nooit wat ik snap!” 

 
En het publiek gierde het uit. 

Want iedereen herkende wel zo’n situatie: twee mensen 
die elkaar nét niet begrijpen — maar dan op zo’n 
luchtige en komische manier dat je onmogelijk niet kon 

lachen. 
 

Snip speelde vaak de wat deftige man die alles graag netjes en volgens de regels deed. 
Snap was de eenvoudige, nuchtere figuur die de zaken soms verrassend slim doorzag. 
Die tegenstelling maakte hen onweerstaanbaar. 

 
Grote sterren van de revue 

Vanaf de jaren ’30 waren Snip en Snap dé publiekstrekkers in Nederland.  
Hun revues zaten vol dans, zang, sketches en vooral veel humor.  

In moeilijke tijden — zoals rond en na de oorlog — brachten ze lichtheid en ontspanning. 
Hun shows waren avonden uit vol gezelligheid, herkenbare figuren en vrolijke liedjes. 
 

Hoewel Snip en Snap als artiesten niet meer onder ons zijn, leeft hun werk nog steeds 
voort. 

Piet Muijselaar (Snap) overleed in 1978 en Willy Walden (Snip) overleed in 2003. 
Willy Walden werd bijna 98 jaar oud.  
 

Ondanks dat beide mannen er niet meer zijn, voelen ze voor velen nog altijd “dichtbij”. 
Hun sketches worden nog teruggekeken, hun liedjes worden soms nog gezongen, en hun 

stijl van humor blijft uniek. 
Hun nalatenschap is een erfenis van samen lachen, precies wat zij altijd het liefste deden. 
 

Herinneringen die blijven 
Voor wie hun shows nog live heeft gezien, blijven de 

herinneringen levendig: het geroezemoes in de zaal, 
de orkestklanken, de humor die je weer even alles 
deed vergeten. 

Voor wie hen later via radio of televisie leerde 
kennen, blijft het vooral een stukje Nederlandse 

cultuur dat warmte brengt. 
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Doe mar opschrieve…. 

 

Met een verhuizing in het vooruitzicht zijn we begonnen met opruimen van een en ander.  

Veel van de ouwe meuk ging gelijk, toedeledokie, de kliko in.  

Tijdens zo’n opruimactie is het altijd weer een verrassing als er plotseling een leuk bewaard 

relikwietje tevoorschijn komt. 

Onder in een keukenla lag een bodschappebuukske van de SRV-man.  

We zijn er altijd zuinig op geweest omdat 

het herinnert aan de bezorger die nog 

huis-aan-huis langs de deur kwam.                

Leve de man van de SRV! 

Wim (de stuuver) Roelofs en later  

zijn zoons Sjaak en Leo hebben jaren met 

de SRV-wagen door Bemmel gecrosst. 

Meerdere keren per week reden ze  

luid tuuterend door de buurten.  

Met de rijdende supermarkt kwamen 

ze niet alleen voor de boodschappen.  

De SRV-wagen was ook een  

ontmoetingsplek om effe gezellig bij te kleppen.  

Voor de oudjes waren de mannen niet te beroerd om de zware boodschappen naar binnen 

te dragen. 

 

In de tijd dat bezoekers achterom kwamen en “volluk” riepen, was bezorging aan huis heel 

gewoon. In ons kleine straatje hadden we toen weinig last van autoverkeer.  

Men kwam zelfs met paard en wagen aan de deur.  

Zoals De Prior met de kooltjes en Daan Meurs met het meel.  

Jan de Knip liep wekelijks met zijn hit door de straat om de rommel op te halen. 

Met paard en gierkar was Toon de Rommel ook een opvallende verschijning. 

Als Toon er was kon je de neus wel ophalen. 

Maar zijn werk was meer dan nuttig. 

De meteropnemer kwam op een statige herenfiets aan huis om naar het standje te kijken. 

Wij noemden hem “De Lichtman”.  

Piet van Gelder scheurde met z’n brommertje kriskras door de straat voor de verzekeringen 

en Jan van Turnhout bezorgde de TV-gids.  

Een bijzondere man was de knotsgekke kwibus die founituren verkocht.  

Hij kwam op een transportfiets en heette Hent van Tent.  

De man was behoorlijk soepel in de heupen. We riepen hem altijd na: “Hent, doe us met je 

kuntje schudden.” Hent was de beroerdste niet.  

Tot groot vermaak liet hij zijn billen bibberen alsof hij Chubby Checker, de twistkonig, was. 

Een leuke bezoeker was ook Vik van Merwijk uit Haalderen.  

Hij was altijd gekleed in een Manchester-pak van Caltex.  

Op zijn bakfiets had hij kannen petroleum. Petroleum was voor ons een moeilijk uit te 

spreken woord. Daarom noemden we hem: “De peter-olie-boer”. 

 

Een andere bakfiets bezoeker was Lou de Visboer.  

Als (toen) streng gelovigen mochten we op vrijdag geen vlees eten.  

Dus de vrijdag was “Lou de Visboer-dag.” 
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Onaangekondigd kwam ook de pastoor of kapelaan binnenvallen om te controleren of wij 

het geloof wel serieus namen.  

Deze linkmiegels kwamen meestal rond etenstijd.  

Quasi onnozel vroegen ze dan: “En, wat schaft de pot?” 

Wetende dat ze dan uit beleefdheid werden uitgenodigd om een hapje mee te eten. 

Een heel ander mins, maar zeker niet onnozel, was de Scheresliep.  

Zijn komaf was nogal duuster. De meeste buurtbewoners hadden het niet zo op hem 

begrepen en hielden hem liever buiten de deur.  

Dat konden we niet zeggen van allemansvriend Toon de Krant, omdat hij iedere dag een 

nieuwe fiets beloofde. 

Over bezoek hadden we in de buurt niet te klagen.  

Zeker niet omdat er dagelijks ook een postbode door de straat marcheerde en dat geldt 

ook voor de bakkers.  

De melkboer was onze buurman en maakte ook zijn dagelijkse rondje met een pony voor 

de wagen. Later had hij zijn little pony ingeruild voor een kar die werd voortgetrokken door 

een motortje met één wiel. Wij noemden het sputterend vehikel de Hakkepuf.  

De melkboer en de bakker waren hardwerkende mensen.  

Ze hadden het niet altijd gemakkelijk. Het brood en de melk brachten ze meestal op de pof. 

 

Elk huishouden had wel een buukske waarin de bodschappe werden genoteerd.  

“Doe mar opschrieve.” Wie kent het niet?  

Doorgaans werd er aan het eind van de week afgerekend.  

Om de rekening te betalen, hadden de meeste huishoudens wel een paar duiten in een 

potje gereserveerd. Maar er waren er ook die geen geld hadden.  

Als het afrekenen bij een moedertje wat te lang duurde, werd er vaak smeuig geroddeld. 

“D’r mot zeker wer betoald worde.” 

En woar of nie woar, als er bij een gezin een buitensporige rondliep met een andere kleur 

haar of vreemde krullen, werd er al snel geroepen: “Dat is er zeker eentje van de bakker of 

van de melkboer.” Ook in de winkels was opschrieve de normaalste zaak.  

Als ik bij de slager of Nulleke van ’t Hullenaar een boodschap moest doen, zei moeder 

dijkwijls: “Loat ’t mar opschrieve.” 

Ik hoefde dan niet eens te zeggen  

voor wie het was, want ze konden                      

oan mien zwarte kuuf wel zien uut                                      

welk nes ik kwam. 

Er was een “ons-kent-ons-gevoel”. 

Het vertrouwen onder de mensen was 

groot.                  

Helaas werden de opgeschreven 

boodschappen 

niet altijd op tijd betaald.  

Als er in een gezin echt erremoei was, 

werd wel eens over het hart gestreken.  

Dan ging er een streep door de rekening.  

Maar door bewust rekeningen niet te betalen, hebben veel bezorgers, winkeliers en 

kroegbazen aardig wat geld misgelopen. Ze konden fluiten naar de duiten. 

Gelukkig heeft de SRV-man in ons buukske een krabbel onder alle rekening gezet.  

Het relikwie is inmiddels antiek geworden en (voor ons) van onschatbare waarde.  

 

Een inwoner van de gemeente Lingewaard. 
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Telefoonnummers St. Jozef, Lent  

Als elke seconde telt…. 112 
 

Huisartsenpraktijk Thermion: 

Spoed - afspraak - informatie 

Avonddienst - nachtdienst - weekenddienst 
 

 

(024)-2082020 

(024)-3523579 

Apotheek de Waal (024)-2036694 

Politie, bureau Lent 0900 88 44 

R.K. Parochie H. Maria Magdalena, Bemmel 

Secretariaat 

(0481) 45 13 71 

Pastorale Wacht 

voor Ziekenzalving en Uitvaarten 

(0481) 757 775 

Pastorie N.H. Kerk (0481) 48 14 57 

Huize St. Jozef te Lent (024) 381 36 00 

Klantenservicebureau RijnWaal Zorggroep (0481) 47 06 60 

Centrale Cliëntenraad RijnWaal Zorggroep 

 

(0481) 47 06 60 

 

Vertrouwensarts: H.J. Schers (024)-2082020 

Tandartspraktijk Lent (024) 323 00 30 

Caritas Caritaslent@gmail.com 

 

Diaconie (024) 323 43 45 

Seniorenpastoraat en Vertrouwenspersoon: 
Drs. John Rademakers 

 

(0481) 48 15 97 
06 49 40 89 65 

Het seniorennetwerk (SWON) (024) 365 01 90 

Regiotaxi WMO Vervoer Avan                                                                                   
Reserveren liefst ruim 4 uur van tevoren 

Bij korter voor vertrek reserveren geldt een toeslag 

088-2004100 

Zonnebloem, afdeling Lent:  

Voorzitter A. Pennings 

(024) 3578838 
a.a.pennings@kpnmail.nl 

Bel & Herstellijn 14 024 

Dienst Sociale Zaken (024) 329 92 22 

Geestelijk verzorger 

Ellen Tijmes 

(0481) 47 06 00 

 
 

  

mailto:Caritaslent@gmail.com
mailto:a.a.pennings@kpnmail.nl
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Puzzel januari 2026 

 

 

 
Naam:……………………………………………………………………………… 
Kamer/appartement:……………………………………………………… 

 
De oplossing kunt u t/m de 9de van deze maand inleveren bij: 

Sancta Maria, Huissen: in de bus van “Op de Hoogte” in de ontmoetingsruimte 
Liduina, Bemmel: in de ideeënbus in de recreatiezaal 
St. Jozef, Lent: in de rode bus van “Op de Hoogte”  bij de ingang van het restaurant 

St. Jozef, Gendt: afgeven bij de receptie 
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