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Mantelzorg 
 

U kent vast wel mensen in uw omgeving die veel 
werk uit handen nemen van een goede vriend, 

familie of een andere bekende.  
Deze mensen worden met de titel “mantelzorger” 
aangeduid.  

Iets waar in oude tijden, halverwege de vorige 
eeuw nog nooit iemand van had gehoord.  

Het hoefde in die tijd, waarin iedereen elkaar 
hielp, geen titel te hebben, want dat deed je 
gewoon.  

In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw hebben 
wij nog iets anders uitgevonden: het 

individualisme.  
Dat heeft er toe geleid dat het belangrijk was dat je vooral voor jezelf moest opkomen en 
je naaste dus ook.  

Daarmee was het legitiem om niet meer naar je oude moeder of ander familielid of 
bekende te hoeven omkijken.  

Ik maak het hier wat extreem, maar in essentie is dit wel wat er gebeurd is.  
 
De vraag is nu met alle veranderingen die er op onze sector afkomen hoe wij dat weer wat 

bij kunnen sturen, want niet alles kan meer vanuit het professionele veld worden gedaan in 
de toekomst.  

Het is een hard gegeven en dat wordt door de politiek niet verteld, maar het kan niet 
anders dan dat de kwaliteit onder druk zal komen te staan.  
Er is immers geen geld en er zijn veel te weinig professionals die in de zorg werken.  

Dus wordt er een beroep gedaan op de naasten om zo nu en dan een handje mee te 
helpen. 

 
Op woensdag 21 februari jl. staat een unieke voorstelling 
voor mantelzorgers gepland met als centraal thema ‘Zorg 

met elkaar’.  
Tijdens deze voorstelling komen herkenbare uitdagingen aan 

bod die uitdagen om hier samen over na te denken.  
Want samen staan we sterker.  
Mantelzorgers en naaste kunnen zich aanmelden per mail via 

communicatie@rijnwaal.nl onder vermelding van het aantal personen.  
De voorstelling vindt plaats bij St. Jozef Gendt (Kloosterplein 4, Gendt) van 19.00 tot 21.00 

uur. 
 

 
 
Met vriendelijke groet,  

 

Michel Hodes 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

(0481) 470600 

www.rijnwaal.nl 

 

 

  

http://www.rijnwaal.nl/
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Activiteitenrooster februari | St. Jozef, Lent 
 

 Datum Tijd Activiteit Ruimte 

Donderdag 1 februari 19.00 uur Koffie/thee drinken Plein 

Vrijdag 2 februari  10.00 uur Slechtziende groep 2de etage 

Zaterdag 3 februari 15.00 uur Borrelmiddag Plein 

Zondag 4 februari     

Maandag 5 februari    

Dinsdag 6 februari 10.00 uur Gym groep 1 
Gang Begane 

grond 

  11.00 uur Gym groep 2 
Gang Begane 

grond 

  14.30 uur Handwerken Plein 

Woensdag 7 februari 10.00 uur Bibliotheek open Plein 

  10.00 uur Schilderen 2de etage 

  14.30 uur Bingo Plein 

Donderdag 8 februari 19.00 uur Koffie/thee drinken Plein 

Vrijdag 9 februari    

Zaterdag 10 februari    

Zondag 11 februari    

Maandag 12 februari    

Dinsdag 13 februari 10.00 uur Gym groep 1 
Gang Begane 

grond 

  11.00 uur Gym groep 2 
Gang Begane 

grond 

  14.30 uur Carnavalsmiddag Plein 

  14.30 uur Praatgroep  2de etage 

Woensdag 14 februari 10.00 uur Bibliotheek open Plein 

  10.00 uur Schilderen 2de etage 

  14.30 uur Haring happen Plein 

Donderdag 15 februari 19.00 uur Koffie/thee drinken Plein 

Vrijdag 16 februari 10.00 uur Slechtziende Groepje 2de etage 

Zaterdag 17 februari    

Zondag 18 februari    

Maandag 19 februari    

Dinsdag 20 februari 14.30 uur Handwerken Plein 

Woensdag 21 februari 10.00 uur Bibliotheek open Plein 

  10.00 uur Schilderen 2de etage 

  14.30 uur Spellenmiddag Plein 

Donderdag 22 februari 19.00 uur Koffie/thee drinken Plein 

Vrijdag 23 februari 10.00 uur Slechtziende groepje 2de etage 

  14.30 uur Koken en bakken Plein 

Zaterdag 24 februari    

Zondag  25 februari 15.00 uur Friet en snack middag Plein 

Maandag 26 februari    
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Dinsdag 27 februari 10.00 uur Gym Groep 1 
Gang Begane 

grond 

  11.00 uur Gym Groep 2 
Gang Begane 

grond 

  14.30 uur Handwerken Plein 

Woensdag 28 februari 10.00 uur Bibliotheek open Plein 

  10.00 uur Schilderen 2de etage 

  14.30 uur Creatief Plein 

Donderdag 29 februari    

 

Het programma van februari kan nog wijzigen.  

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers Welzijn. 

 

 

                 
 

 

 

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 
 

 

 

Oecumenische kring St. Jozef 

Eenmaal in de maand op donderdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur in de kapel op locatie St. 

Jozef Lent, verzorgen wij een oecumenische 

kring.  

Oecumenische wil zeggen dat het voor 

iedereen openstaat om deel te nemen.  

De kring houd het midden tussen een 

kerkviering en een gespreksgroep.  

Er is gelegenheid tot het ontsteken van een 

lichtje, luisteren naar muziek, gesprek en 

voor ontmoeting.  

Van harte welkom! 

 

Datum bijeenkomsten (om 10.30 uur in de 

kapel op de eerste verdieping):  

 

• 15 februari 

• 7 maart 

• 28 maart (witte donderdag) 

• 2 april 

• 23 april 

• 13 juni 

 

Geestelijk verzorger: Erik van Doesburg  

Kerkelijk werker Protestante gemeente 4-plek: Liseth Klein Wolterink 
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Seniorenpastoraat: Een kerk die naar buiten gaat 
 

In de opvatting van Paus Franciscus mag de katholieke kerk 
vooral een kerk zijn die een hartelijk welkom biedt aan alle 

mensen.   
Iedereen mag er zijn als kind van God.  
Een van zijn aandachtspunten is zijn met woord en daad 

grote betrokkenheid bij de armen, de daklozen en allen, die 
op welke manier aan de rand leven van onze maatschappij.  

 
De Gemeenschap van Sant’Egidio 
Een bijzonder voorbeeld waarin deze aandacht voor 

kwetsbare mensen heel concreet vorm krijgt is de 
Gemeenschap van Sant’ Egidio.  

Deze christelijke gemeenschap van leken is op 7 februari 
1968 ontstaan in Rome, vlakbij het kerkje Van Sant ‘Egidio in Trastreve. 
Sinds het ontstaan verbindt de Gemeenschap van Sant’Egidio gebed met concrete inzet 

voor de armen.  
Ondertussen is deze gemeenschap uitgegroeid tot een wereldwijde christelijke 

lekenbeweging in meer dan zeventig landen.  
In Nederland zijn er o.a. in Amsterdam, Apeldoorn, Roosendaal en Utrecht 
gemeenschappen.  

De Gemeenschap van Sant ‘Egidio in Amsterdam vierde op 14 mei 2023 in de Mozes 
Aäronkerk haar 55-jarig jubileum. 

Bij die gelegenheid werd deze kerk een plek genoemd die “de uitstraling kent van ziel in de 
stad te zijn”. 
Kenmerkend voor deze gemeenschap is dat zowel gebed als activiteiten wezenlijk zijn.  

 
Inspiratie  

Het gebed, zowel individueel als gezamenlijk, is wezenlijk voor de inspiratie van de Sant’ 
Egidio gemeenschap.  
Vanuit de verbondenheid met God als de levensbron wordt gebeden voor de noden in onze 

wereld.  
Een gezamenlijk gebed iedere dinsdag en vrijdagavond voor de vele noden in onze wereld 

en op zondag wordt de eucharistie gevierd. 
 
Praktische Activiteiten 

Van daaruit ziet men zichzelf als instrument van Gods liefde, met name voor de armsten. 
Daarom is Sant’ Egidio vooral bekend door daadwerkelijke acties voor kwetsbare mensen in 

onze samenleving.    
Een heel praktisch voorbeeld is de Franciscustafel.  

De naam Franciscustafel verwijst naar Franciscus van Assisi, de ‘arme vriend van de 
armen’, en naar paus Franciscus die steeds de minderbedeelden centraal stelt.  
Deze Franciscustafel is een dak- en thuislozenrestaurant, een gastvrije plek waar wekelijks 

zo’n 150 mensen genieten van een lekkere warme driegangenmaaltijd.  
Hier is niet alleen de maaltijd belangrijk, maar ook de persoonlijke aandacht waar mensen 

echt gezien worden en hun verhaal met anderen delen. 
Naast deze Franciscustafel gaan ook wekelijks vrijwilligers van Sant’ Egidio erop uit met 
pakketjes met brood, fruit, iets lekkers en wat te drinken.  

Zo wordt er ook een band opgebouwd met de mensen die ze wekelijks ontmoeten.  
Het gaat om mannen en vrouwen die op straat, letterlijk, over het hoofd gezien worden.  

Een ander praktische activiteit is de kledingbank voor mensen die financieel in de knel zijn 
geraakt.  
Niemand wil dat een ander aan je outfit kan zien dat je geld tekortkomt.  

Ook de kledingbank is voor velen een plaats van ontmoeting, voor mensen die kleding 
nodig hebben en voor hen die kleding brengen.  
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Een ander groep waar de Egidiogemeenschap zich voor inzet zijn de eenzame ouderen. 

Eenzaamheid, niet alleen door een gebrek aan contact, maar ook door het gevoel voor 
niemand van betekenis te zijn.  
Overal waar Sant ’Egidio samenkomt, brengen vrijwilligers daarom tijd door met ouderen. 

Ook jongeren zijn actief bij het bezoekwerk.  
Ze trekken mee de wijk in en verzorgen bijv. gezellige middagen in een woonzorgcentrum 

met spelletjes, liederen, pianomuziek en gesprekken over het leven van de ouderen.  
En uiteraard is er ook alle aandacht voor vluchtelingen en migranten.  
Hen helpen hun weg te vinden in een nieuw land en een nieuwe cultuur.  

Met een bijzonder zorg voor de ongedocumenteerden.  
Hun toekomstperspectief is vaak heel beperkt.  

Sant’ Egidio kiest ervoor om hun nabij te zijn en te blijven in een volhardende hoop op een 
betere toekomst, hoe en waar dan ook. 

In deze vorm van gebed en actie laat de Sant’ Egidio gemeenschap zien hoe de kerk op 
een nieuwe wijze van betekenis kan zijn voor alle mensen van goede wil.  
Een vorm van kerk-zijn die echt aansluit en een antwoord biedt op Jezus woord: “Wat je 

voor de minste der mijnen hebt gedaan heb je voor Mij gedaan” 
 

Seniorenpastor John Rademakers 
 
Telefonisch bereikbaar op: 

(0481) 48 15 97 of 
(06) 49 40 89 65 

 
 
 

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 
 

 

 

Oplossing puzzel januari 2024           
 

 

De puzzel is gewonnen door: 

 

in Sancta Maria, Huissen: 

Mevrouw Berends – de Kort 

Kamer 22F  

 

in Liduina, Bemmel:  

Mevrouw Alofs 

Kamer 117  

                                     

in St. Jozef, Lent:  

De heer G.W. Lamers 

Appartement 23 

       

in St. Jozef, Gendt:  

Mevrouw Alofs 

Kamer 110 

 

Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs! 
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Gezondheidshoekje 

 

Brandwonden  

 
Wat zijn het?  

Als u zich ergens aan brandt, ontstaat op die plek een brandwond.  
Er zijn verschillende soorten brandwonden.  

Een eerstegraads brandwond is een rode, droge en pijnlijke plek.  
Een tweedegraads brandwond is ook rood en pijnlijk; de plek is vochtig en soms ontstaan 

er blaren.  
Een derdegraads brandwond is geelwit van kleur en doet geen pijn, terwijl het juist een 
ernstige verbranding is.  

De brandwond is zo diep dat de zenuwuiteinden in de huid vernietigd zijn.  
Daardoor voelt u geen pijn meer.  

Als de huid nog erger verbrandt, ontstaan er zwarte plekken.  
Dit heet verkoling.  
 

Waardoor komt het?  
Veel brandwonden ontstaan door contact met heet water of vet: een theepot of frituurpan 

die omvalt, badwater dat te heet is of spetterende bakboter.  
Een vlam aanraken of een hete ovenschaal met de blote hand aanpakken zijn eveneens 
bekende oorzaken.  

U kunt zich ook verbranden door elektriciteit.  
Uw keel en longen kunnen verbranden door het inademen van stoom of hete lucht.  

Ook de (hoogte)zon kan voor verbranding zorgen.  
 
Wat te doen bij verbranding  

Bij een verbranding is direct koelen onder stromend water heel erg belangrijk.  
Afkoeling remt de verbranding.  

De schade blijft dan beperkt.  
Houd de brandwond minstens twintig minuten onder de kraan of douche.  
Gebruik koud tot lauw water.  

Laat de kleding die aan de brandwond kleeft, gewoon zitten.  
De huid beschadigt als u de kleding lostrekt.  

Raak een brandwond zo min mogelijk aan om de kans op een infectie klein te houden.  
Smeer geen zalf op de brandwonden.  
Als de wond open is of als er blaren zijn, doe er dan verband of een schone theedoek op.  

 
Wanneer naar de huisarts?  

Bij verbranding is koelen erg belangrijk.  
Pas daarna moet u uw huisarts raadplegen. 
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Februari 
 

Februari is begonnen en we groeien er naar toe 
om afscheid te nemen van de winter! 

 
Buiten is het weliswaar nog koud en kil, maar we 
verheugen ons erop dat de dagen weer langer 

worden, dat er sneeuwklokjes boven de grond 
uitpiepen en dat hier en daar de eerste krokussen 

al tevoorschijn komen.  
De vogels worden al actiever met hun lied: Het 
voorjaar komt eraan! 

  
Februari heeft 28 dagen en in de schrikkeljaren, één keer in de vier jaar, 29 dagen. 

Februari is de kortste maand van het jaar.  
 
Invoering van de maand februari 

Wikipedia legt ons uit: in de oudste versie van de Romeinse kalender, die tien maanden 
telde, kwamen de maanden januari en februari nog niet voor.  

In de zevende eeuw voor Christus werden er twee maanden aan het Romeinse 
kalenderjaar toegevoegd, die de namen januari en februari kregen.  
 

Alternatieve namen 
Sprokkelmaand, schrikkelmaand, korte maand, slijkmaand, regenmaand, selle. 

Romeinse naam: Mensis Februaris en Joodse naam: Adar.  
 
2 februari - Maria-Lichtmis of kortgezegd Lichtmis.  

Het is de herdenking van de opdracht van de Heer in de tempel, waarbij Jezus, zoals elk 
eerstgeboren joods jongetje, werd opgedragen aan God. 

13 februari - Vastenavond  
14 februari – Valentijnsdag              
 

Paus Gelasius I riep in 496 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn.  
In de jaren ’90 van de vorige eeuw kwam er in België en Nederland veel aandacht voor 

Valentijnsdag. 
Een uit de Verenigde Staten overgewaaide (grotendeels commerciële) trend.  
Geliefden, familieleden en vrienden/vriendinnen geven elkaar extra aandacht in de vorm 

van een cadeautje, bloemen of een kaartje - er kwam zelfs een valentijnspostzegel. 
 

De website voor nutteloze feitjes vertelt ons ook nog wat grappige dingen  
17 februari - Vandaag is de Internationale Doe Vriendelijk dag. 

En op deze dag in 1952 wint Kees Broekman de eerste Nederlandse medaille tijdens 
Olympische Winterspelen. 
19 februari - Vandaag 76 jaar geleden besloot Koningin Wilhelmina dat de Nederlandse 

vlag uit de kleuren rood, wit en blauw bestaat. 
27 februari – minder grappig: in 2020 wordt op deze datum bij de eerste persoon in 

Nederland Corona (Covid-19) geconstateerd. 
 
Meteorologie 

Op het noordelijk halfrond is februari de laatste maand van de meteorologische winter.  
De eerste week van februari is vaak de koudste periode van het hele jaar. 

 
Carnaval  
Volksfeest dat meestal (gedeeltelijk) eind februari valt. 

Het werd vooral in het zuiden gevierd, maar waaierde ook uit over de rest van het land. 
 

Geboren op 29 februari  
Wereldwijd werden er al zo'n vier miljoen mensen op 29 februari geboren.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Gelasius_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/496
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postzegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijk_halfrond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meteorologische_winter
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Vastentijd 

Veertigdagentijd als vasten genoemd in de traditie. 
Een tijd van overwegen en bezinnen van onze eigen conditie. 

 
Een tijd van bedenken 
hoe het de Joodse mensen afging in de woestijn. 

Hoe Jezus als mensenzoon er bij aanwezig moest zijn. 
 

Deels was het zijn eigen keuze, te moeten lijden als zondaar. 
Hij wilde het lot voor ons mensen begaan. 
Voor de minstbedeelden en armen bleef hij staan. 

 
Niet Hij liet zich verleiden, maak van die stenen brood. 

Spring van de tempelmuur. 
en engelen beschermen je toch voor de dood. 

 
Nee Hij ging er niet op in en wilde zich er niet aan storen. 
Hij liet zich door satan niet bekoren. 

 
Nee, Hij streefde niet naar aardse roem en macht. 

Beriep zich steeds op de Hemelse Vader die op hem wacht. 
 
Zo geeft Hij ons de opdracht hier en laat ons weten. 

Dat het goed is om ons te beroepen op ons eigen geweten. 
 

Hier en daar eens te bezien. 
Of het ook nog anders, beter kan misschien. 
 

Daarvoor is de vastentijd een bezinnende tijd, om te bedenken. 
Hoe wij anderen vreugde en plezier kunnen schenken. 

 
Niet door over ons eigen ik te blazen of te willen vertellen. 
Nee, gewoon door aandacht aan de ander te stellen. 

 
Laat ons zo beginnen aan de veertigdagen. 

En God de Vader om genade vragen. 
 
Frans Maseland 
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Weet u het nog? De 13e en 14e Elfstedentocht 

 
De 13e en 14e Elfstedentocht werden beiden in februari 

gereden, namelijk in 1985 en 1986. 
De dertiende Elfstedentocht werd op 21 

februari 1985 geschaatst.  
22 jaar na de laatste Elfstedentocht in 1963 konden de 
schaatsen weer ondergebonden worden. 

 
Op 20 januari 1985 werd de Elfstedentocht in eerste instantie 

afgelast, omdat het ijs aan het dooien was.  
Daarna volgde opnieuw een ijzige vorstperiode, waardoor de 
Elfstedentocht een maand later alsnog gereden kon worden.  

 
De veertiende Elfstedentocht werd op 26 februari 1986, iets 

meer dan een jaar na de dertiende Elfstedentocht, geschaatst.  

Evenals in 1985 won Evert van Benthem uit Sint 
Jansklooster de tocht, ditmaal in een tijd van 6:55:17.  

Een unicum dat iemand de tocht der tochten twee keer wint was het niet. 
Coen de Koning en Auke Adema gingen hem voor. 

 
Bekend is dat kroonprins Willem-Alexander de tocht onder de schuilnaam W.A. van 
Buren voltooide. 

Pas tijdens de tocht werd bekendgemaakt dat hij meedeed.  
Bij de finish werd hij opgewacht door zijn trotse ouders. 

 
De volgende Elfstedentocht is in 1997 als 
Van Benthem inmiddels is gestopt als 

wedstrijdschaatser.  
Hij rijdt deze tocht als tourrijder en 

maakte er een ereronde van.  
In sommige steden is het onthaal zo 

geweldig dat hij zelfs nog eens terug 
schaatst.  
Tijdens deze koers neemt hij een pauze 

om de finale van de wedstrijdrijders te 
bekijken op TV en ziet hij zijn jongere 

broer Henk vierde worden. 
 
Emigratie 

 
In de zomer van 1999 neemt het gezin Van Benthem het besluit om naar Canada te 

emigreren. Door strenge regelgeving wordt het namelijk steeds moeilijker voor Van 
Benthem om zijn boerenbedrijf te runnen. 
 

Tegenwoordig woont het gezin in Spruce View, een gehucht met zo'n 163 inwoners in de 
provincie Alberta, gelegen tussen Calgary en Edmonton in het westen van Canada.  

 
Op 26 kilometer afstand van hun boerderij ligt het Sylvanmeer, dat ieder jaar dichtvriest. 
Op initiatief van Van Benthem wordt er sinds 2003 een jaarlijkse marathon van 200 

kilometer (de afstand van de Elfstedentocht) op gereden.  
Dat eerste jaar deden er alleen Canadezen mee, in het tweede jaar ook zo'n 100 

Nederlanders. 
Evert van Benthem is getrouwd en heeft drie zonen. 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Henk_van_Benthem&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spruce_View
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alberta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edmonton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sylvanmeer
https://nl.wikipedia.org/wiki/2003
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Spiegeltje spiegeltje aan de wand…. 
 

We kregen op de afdeling als cadeau een mooie grote spiegel.  
Zo een van wel meer dan een meter lang.  

Daar vonden we een aardig plekje voor aan de muur in het ‘loopcircuit’ van de mensen op 
onze afdeling.  

De oude klokkenmaker, het maatje van de kolenboer, liep altijd veel 

in zichzelf te lachen en te praten.  
Hij zat ook altijd overal aan te frummelen.  

Het was echt een heel vriendelijk mannetje dat al wakker werd met 
een grote lach op zijn gezicht.  
 

Hij ontdekte de spiegel en hield daarvoor hele verhalen tegen 
zichzelf.  

Niet alles was verstaanbaar, maar hij vermaakte zichzelf geweldig.  
Ik liep naar hem toe en vroeg of hij mee ging voor het eten. 
‘Nee, nee, dat kan niet, mijn broer is hier!’ en hij wees op de spiegel. 

‘Je broer wacht wel even op je, echt waar.  
Loop maar even met me mee dan gaan we lekker eten.’ 

De klokkenmaker liep mee en keek toen 
achterom. 
‘Kijk! Hij komt achter me aan!’ hij zwaaide. 

Hij liet zich het eten smaken maar was toch ook wel verdrietig.  
‘Mijn broer is weg…’ 

‘Welnee joh, we gaan zo weer naar hem toe!’ 
Dus even later liep ik met hem mee terug.  
‘Kijk maar!’ en ik wees op de spiegel. 

‘O ja! Mijn broer is weer terug!’ Hij zwaaide weer naar zijn broer.  
En de lange verhalen begonnen opnieuw. 

 
Dat ging zo dag na dag door.  
Op een gegeven moment hebben we een stoel voor hem bij de spiegel gezet.  

‘Gezellig! Mijn broer zit er ook!’ 
 

Als de familie kwam, moesten die ook mee naar de broer.  
We zetten bij de spiegel ook maar stoelen voor hen neer, met een tafeltje.  
In een later stadium brachten we ze daar zelfs ’s middags de thee bij en er kwam uiteraard 

een kopje bij voor de broer! 
‘Kijk! Mijn broer drinkt ook thee!’  

De klokkenmaker hief zijn kopje op naar zijn broer, die natuurlijk tegelijkertijd zijn kopje 
ophief. 

Zelfs de familieleden praatten tegen de broer en zwaaiden naar hem als ze weer 
weggingen, ze gingen helemaal in het verhaal mee voor die lieve man. 
 

We hebben de situatie lang getolereerd, het was leuk, lief en grappig.  
Maar de klokkenmaker was er uiteindelijk zoveel mee bezig dat het hem teveel onrust gaf.  

Daarom kreeg de spiegel een andere plek, minder in het zicht en met een plant ervoor. 
De klokkenmaker was een tijdje verdrietig, hij kon zijn broer niet meer vinden. 
Maar toen vergat hij het weer.  

Hij werd weer zijn rustige zelf, vriendelijk lachend en dikke 
maatjes met de kolenboer.  

Ze zaten opnieuw samen op het bankje te kletsen in hun eigen 
brabbeltaaltje, voor ons niet te verstaan, maar ze begrepen 
elkaar. En ze zwaaiden naar de bewoners en de mensen van 

de verpleging die voorbijliepen.  
Nu weliswaar zonder ‘broer’, maar eenzaam is onze klokkenmaker nooit geweest! 

 
Zuster Anita 
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Pierewaaien 
 

Het begrip pierewaaier wordt nog steeds gebruikt als scheldwoord of als leuke term voor 
bijzondere figuren.  

Het houdt in dat iemand een losbol is, een doordraaier, een feestbeest, flierefluiter, 
nachtbraker of een vreemd, apart figuur.  
Ook wordt de term wel gebruikt voor personen die lang en dun zijn.  

 
Waar komt dit scheldwoord vandaan? 

 
Pierewaaier is afkomstig uit het Russisch. 
Volgens de meest gangbare verklaring is pierewaaier ontleend aan het 

Russische pirovát(пировать), dat aanvankelijk ‘heen en weer lopen op straat’ aanduidde.  
 

De term zou via zeemanstaal in het Nederlands zijn beland, vanuit Archangelsk.  
Later ging dit woord ‘feestvieren’, ‘fuiven’, ‘uitgaan’, ‘pret maken’, ‘nachtbraken’ of 
‘ongericht en gezellig uitgaan’ betekenen.  

Het begrip pierewaaier – met ‘pierewaaien’ als werkwoord – komt minstens sinds 1666 in 
de Nederlandse taal voor. 

 
Geen Haags woord… 
 

In 1991 werd in de NRC gesteld dat ‘pierewaaier’ zou zijn afgeleid van ‘pier’: lekker over de 
pier uitwaaien.  

Het woord zou dus typisch Hagenees zijn en ontleend zijn aan lekker struinen over de pier 
in Scheveningen.  
Deze verklaring is kolder, al helemaal omdat het woord dus uit het Russisch stamt en al 

sinds de zeventiende eeuw bestaat. Dus ver voor de Scheveningse pier… 

 

De Scheveningse Pier 

 
De Scheveningse Pier is een pier in de Noordzee bij Scheveningen. 
Het in 1961 geopende gebouw, dat in de plaats kwam voor de oude pier uit 1901, doet 

dienst als horeca-, winkel- en entertainmentcomplex. 
 

Eind jaren 80 begon de Pier veel gebreken te vertonen en de familie Van der Valk nam de 
Pier in 1991 voor het symbolisch bedrag van 1 gulden over.  
In 1993 werden de betonnen palen onder de wandelpromenade en de betonconstructie 

onder het grote eiland gerenoveerd.  
Het oude restaurant werd gesloopt en in 1994 werd het nieuwe restaurant geopend na een 

totale investering van 16,8 miljoen euro. 
In 1995 werd de uitkijktoren gerenoveerd en in 1999 werd de wandelpromenade vernieuwd 

en konden bezoekers achter glas naar de zee kijken.  
In de overdekte wandelpromenade van de Pier werden in 2000 de winkel- en horeca 
kiosken geopend.  

 
De pier werd in oktober 2013 gesloten omdat hij niet meer voldeed aan de 

brandveiligheidseisen, maar na een grote verbouwing volgde op 18 juli 2015 een  
gedeeltelijke openstelling. 
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Vragenlijst – Wat vindt u van Op de Hoogte? 

 
Beste lezer van Op de Hoogte, 

 

De redactie van Op de Hoogte stelt maandelijks met veel plezier voor u het blad samen.  

Dit doen wij voor iedere locatie op maat.  

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met het blad, zodat wij de inhoud nóg beter 

kunnen afstemmen op uw wensen. 

Daarom hebben wij hieronder enkele vragen geformuleerd. 

Wij vragen u om deze vragenlijst (volledig anoniem) in te vullen en dit blad in te leveren bij 

de bekende inleverpunten (brievenbussen of bij telefoniste in Gendt). 

De redactie gaat vervolgens de inzendingen bekijken en waar mogelijk uw wensen 

doorvoeren in het blad. 

Hiervan houden wij u op de hoogte. 

Alvast dank voor uw moeite! 

 

Met vriendelijke groet, 

Redactie Op de Hoogte 

 

Vragenlijst 

 

Algemeen - Wat vindt u van het blad? 

Heel leuk! Prima 
Sommige delen 

zijn leuk 
Niet zo leuk Ik lees het nooit 

 

Inhoud – Welke inhoud leest u het liefst (geef punten van 0 tot 10) 

Gezondheids-
hoekje 

Puzzel Column Michel 
Senioren-
pastoraat 

Activiteiten-
rooster 

Gedichten 
Artikel:  

dag van… 
Artikel:  

weet u het nog? 
Artikel: 

Zuster Anita 
Evenementen-

kalender 

 

Inhoud – Welke inhoud mist u nog? 

 

 

Inhoud – Wat kan er volgens u beter?  
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Bewegen geeft leven 
 

Alles wat je niet gebruikt gaat achteruit.  
Als we ouder worden is het enorm belangrijk dat we onze spieren blijven oefenen, al is het 

maar op bescheiden niveau.  
 
Als we ons lichaam in een zo goed mogelijke conditie houden, dan houden we alles op gang 

en zal het allemaal toch wat beter gaan.  
Ook al hebben we beperkingen, doe wat u kunt, kleine beetjes zijn ook goed! 

 
In bed 
 

• Luchtfietsen: probeer uw benen zo hoog mogelijk te krijgen en doe alsof u fietst – 
probeer het op te bouwen in de loop van de tijd, zodat u het langzamerhand wat 

langer vol kunt houden. 
Erg goed voor de doorbloeding in de benen en bij slechte aderen. 

• De schaar: benen zo hoog mogelijk in de lucht omhoog steken, beweeg ze om en om 

langs elkaar zoals bij een echte schaar. 
• Sta vanuit de zitstand op de rand van het bed op en maak u lang.  

Even de rug strekken. 
Terug naar zit en opnieuw opstaan. 

 

Op de stoel 
 

• Steek beide armen in de lucht (doe wat mogelijk is en zover als mogelijk is) houd ze 
enkele seconden hoog en dan weer omlaag. 

• Steek de armen links en rechts naar buiten, zover mogelijk gestrekt.  

Dan weer terug op schouderhoogte. 
• Strek je armen omhoog en stretch voorzichtig naar rechts met beide armen, kijk tot 

hoever het lukt.  
Enkele seconden vasthouden. Terug naar omhoog en dan stretchen naar rechts. 

• Luchtboksen. Boks om en om met je vuisten in de lucht. 

• Probeer vanuit de taille te draaien, net alsof je aan het hoela-hoepen bent.  
Linksom, rechtsom. 5 of 10 keer. 

• Til vanuit zit de knieën om de beurt op, houd even vast en zet weer neer.  
5 of 10 keer. 

• Strek de benen vanuit zit één voor één vooruit, houd 2 seconden vast. 

 
Probeer de oefeningen in setjes 

van 5 te doen.  
Dan 2 x vijf, rustig opbouwen.  

Minder mag natuurlijk ook als het 
toch teveel is. 
 

Zo heeft u al 10 oefeningen voor 
de spieren die u om de dag kunt 

doen. 
 
Geef uw spieren leven door ze te 

blijven oefenen in de mate en op 
de manier die bij u past.  

 
Als u dit soort oefeningen niet gewend bent zult u na korte tijd al een positief verschil 
merken! 

 
Maar: kalm aan! 
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Corona en Post-Covid-19 
 

De coronapandemie met zijn lock down, veel ernstig zieke mensen en patiënten die eraan 
gestorven zijn, ligt gelukkig al weer een tijdje achter ons.  

Na de landelijke vaccinaties en de opbouw van groepsimmuniteit zijn we dankbaar dat 
corona tegenwoordig wordt gezien als een soort griep.  
Ouderen en kwetsbare mensen kunnen er nog wel een vaccinatie tegen halen via de 

huisarts, maar dat valt nu ook onder de ernst van de categorie ‘griepprik’.   
 

Een deel van de coronapatiënten kampt nog steeds met serieuze gevolgen van Long-Covid, 
opgelopen in de tijd dat er nog geen vaccinaties tegen corona bestonden, of kort daarna.  
De Wereldgezondheid Organisatie (WHO) heeft het nu een naam en definitie gegeven: de 

Post-COVID-19-aandoening. 
Het komt volgens de WHO voor bij personen met een voorgeschiedenis van waarschijnlijke 

of bevestigde SARS CoV-2-infectie.  
Meestal is het ontstaan 3 maanden na het begin van COVID-19 met symptomen die 
minstens 2 maanden duren en niet kunnen worden verklaard door een alternatieve 

diagnose.  
Veel voorkomende symptomen zijn o.a. vermoeidheid, kortademigheid, cognitieve 

disfunctie.  
 
Ook binnen RijnWaal Zorggroep zijn er mensen die nog kampen met Post-Covid-19.  

Een daarvan is Tabea, verpleegkundige bij één van de locaties van RijnWaal Zorggroep. 
 

Besmetting met corona 
Tabea: ‘Ik was 26 en 7,5 maand zwanger toen ik corona kreeg, in 
november 2020, één van de eerste maanden van de pandemie.  

Er bestonden nog geen vaccinaties voor op dat moment.  
Het heerste natuurlijk overal en op ons werk moesten we 

handschoenen aan en een mondkapje voor.  
Op een vrijdag werkte ik met een cliënte waarvan zaterdag bleek 
dat ze corona had.  

‘s Maandags werd ik zelf ziek en de GGD testte positief op corona.  
Het leek een flinke verkoudheid en mijn smaak en reuk waren een 

tijdje weg. Ik was vooral héél erg moe.’ 
 
‘De ernstige vermoeidheid bleef hangen, maar omdat ik ook 

zwanger was, ging ik ervan uit dat het daarvan kwam.  
Maar na de bevalling ging het niet meer weg. Na het werk wilde ik steeds alleen maar 

slapen, slapen, slapen. Ik knapte lichamelijk niet meer op, ik had helemaal geen kracht. 
Door de vermoeidheid was mijn concentratie erg slecht. In overleg met mijn 

leidinggevende werkte ik daarom altijd samen met een collega. Ik had veel hoofdpijn, 
spierpijn, geen uithoudingsvermogen en een hoge prikkelgevoeligheid.‘ 
 

Post-COVID-19-aandoening  
‘Nu is het officieel erkend en de WHO (Wereldgezondheid Organisatie) gaf het de naam 

“Post-COVID-19-aandoening”, of “langdurige post-coronaklachten”.  
Maar deze aandoening was zeker in het begin nog helemaal niet bekend.  
Het was in die tijd voor werkgevers en mensen met Long Covid-klachten echt nog zoeken 

naar wat er precies aan de hand was.  
Voor patiënten duurde het erg lang tot er een juiste diagnose gesteld kon worden.  

Dit ook omdat ze veel dingen moesten uitsluiten.  
Ik vond op zich dat mijn werkgever er goed mee omging, maar het proces van samen 
zoeken naar hoe nu verder was wel intensief.  

Ik moest vaak naar de huisarts, de bedrijfsarts, de fysiotherapeut, ergotherapeut, 
osteopaat en sportarts en had het gevoel dat ik me door het leven heen moest slepen. 

Terugkijkend was het ergste dat ik last had van extreme stressklachten, omdat dit zoveel 
invloed had op mijn werk en privéleven.  



 

 17 

‘Er is een organisatie die “C-Support” heet en van de mensen daar heb ik eigenlijk nog het 

meeste steun ontvangen, met telefonisch en digitaal contact.  
Zij hadden veel verstand van zaken en ook veel begrip, ze boden handvatten van hoe er 
het beste mee om te gaan.’ 

 
‘Ik wilde zo graag goed voor mijn kindje zorgen EN naar tevredenheid op mijn werk 

functioneren, maar het ging allemaal zo moeizaam en dat gaf veel verdriet. 
Mijn man heeft heel veel voor me opgevangen, want ik kon een tijdlang bijna niets.  
Hij werkte ook veel thuis in die coronatijd en naderhand vond zijn baas het goed dat hij 

thuis bleef werken om dicht in de buurt te kunnen zijn en zoveel mogelijk te ondersteunen. 
Familie en vrienden deden ook allemaal hun uiterste best.’ 

 
‘Mijn gezinnetje leed eronder, maar ook mijn sociale leven.  

Ik had nergens energie voor en kon alleen maar met één persoon tegelijk praten. 
Ik kon geen bezoek ontvangen, dat gaf teveel prikkels, alles was teveel.  
Vanaf juni 2023 is er pas wat verbetering gekomen, in de zin van dat ik wat meer kleine 

stapjes kan nemen en daarna moet ik weer rusten.  
Het is nog steeds erg fijn dat ik zoveel hulp krijg voor mijn twee kindjes.  

Mijn man heeft een andere baan gezocht en is minder gaan werken, voor de balans in het 
gezin.’ 
 

Hoopvol 
‘Het moeilijke was, zeker in het begin, dat de buitenwereld er weinig van begreep.  

Het was ook heel ingewikkeld om het uit te leggen. 
De ernst van post-corona was nog niet bekend en het is echt iets anders dan een gebroken 
been.  

In het begin heb ik nog korte periodes gewerkt, maar dat bleek slecht haalbaar.  
Ik ben nu al lange tijd thuis en wat erg jammer is, is dat daardoor het contact met collega’s 

minder werd,  maar het duurt ook allemaal zo lang. 
Ik blijf me vasthouden aan lichtpuntjes, aan dagen, momenten, dat ik wat meer energie 
heb - daar leef ik nu op.  

Het lijkt me zo heerlijk om straks, in de toekomst, ook weer aan het werk te kunnen gaan.  
Het is nog steeds een worsteling voor mij en mijn gezin, maar toch blijf ik hoopvol naar de 

toekomst kijken.’ 
 
************************************************************************ 

Oud worden, jong blijven 
Erik Scherder 
 

Erik Scherder is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam.  

 
Ouder worden maar toch jong blijven... dat wil iedereen!  
Maar kan het ook?  

Erik Scherder laat zien wat ervoor nodig is.  
U moet aan de slag, en u kunt er niet vroeg genoeg mee 

beginnen. 
 
‘Ouderdom komt met gebreken’ is maar één van de vooroordelen 

die er bestaan over ouder worden.  
Dat soort stereotyperingen kunnen het cognitief functioneren van 

mensen op leeftijd negatief beïnvloeden.  
Dat is wetenschappelijk bewezen.  
En die stereotypen zijn onterecht: sommige cognitieve functies gaan mogelijk al achteruit 

vanaf het dertigste levensjaar.  
 

Maar wie zijn of haar leven ‘verrijkt’ door zichzelf uit te dagen, heeft een grotere kans om 
langer gezond te leven. Wat houdt u tegen? Kom in actie!  
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Telefoonnummers St. Jozef, Lent  

Als elke seconde telt…. 112 

 

Huisartsenpraktijk Thermion: 

Spoed - afspraak - informatie 

Avonddienst - nachtdienst - weekenddienst 

 

(024) 309 45 00 

0900 88 80 

Apotheek de Waal (024) 309 45 02 

Politie, bureau Lent 0900 88 44 

R.K. Parochie H. Maria Magdalena, Bemmel 

Secretariaat 

(0481) 45 13 71 

Pastorale Wacht 

voor Ziekenzalving en Uitvaarten 

06 83 65 82 20 

Pastorie N.H. Kerk (0481) 48 14 57 

Huize St. Jozef te Lent (024) 381 36 00 

Klantenservicebureau RijnWaal Zorggroep (0481) 47 06 60 

Centrale Cliëntenraad RijnWaal Zorggroep 

 

(0481) 47 06 60 

 

Vertrouwensarts: H.J. Schers (024) 309 45 00 

Tandartspraktijk Lent (024) 323 00 30 

Caritas Caritaslent@gmail.com 

Diaconie (024) 323 43 45 

Geestelijk Verzorger Erik van Doesburg 06 58 08 43 17 

Seniorenpastoraat en Vertrouwenspersoon: 

Drs. John Rademakers 

 

(0481) 48 15 97 

06 49 40 89 65 

Het seniorennetwerk (SWON) (024) 365 01 90 

Regiotaxi: één uur van tevoren bellen! 0900 734 46 82 

Zonnebloem, afdeling Lent: Annemie Som (024) 322 54 06 

Bel & Herstellijn 14 024 

Dienst Sociale Zaken (024) 329 92 22 

Redactie Op de Hoogte (voor redactie vragen): 

Ria Besselink 

06 25 48 71 61 
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Puzzel februari 2024 

 

 
1. Zo glad als een ………… 

2. Zijn ……………… moet altijd koning kraaien 

3. Als de ………. de passie preekt, boer pas op je …………… 

4. ……….… wat heb je mooie jongen 

5. Huilen met de …………………. in het bos 

6. De ………… is gevlogen 

7. Als ………………. het zinkend schip verlaten 

8. Het zwarte ………………… van de familie                               

9. Zo kwaad als een …………… 

10. Op alle ……………………….zout leggen 

11. Bij de ………………… zijn 

12. Men noemt geen …………. zo bont, of er zit een vlekje aan 

13. Van een ……….. een ……………………..maken 

14. Zo komt de ………… uit de mouw 

15. Daar zal geen …………………… naar kraaien 

16. De ………………. op het spek binden 

17. Er gaan veel makke ………………….. in een hok 

18. Als een ………….. op het droge 

19. ………………………… die de haver verdienen, krijgen ze niet 

20. Als het …………….. verdronken is, dempt men de put  

 

Spreekwoorden en gezegdes met dieren. Kent u ze allemaal? 

 
Naam:……………………………………………………………………………… 
Kamer/appartement:……………………………………………………… 

 
De oplossing kunt u t/m de 9de van deze maand inleveren bij: 

Sancta Maria, Huissen: in de bus van “Op de Hoogte” in de ontmoetingsruimte 
Liduina, Bemmel: in de ideeënbus in de recreatiezaal 
St. Jozef, Lent: in de bus van “Op de Hoogte” bij de ingang van het restaurant 

St. Jozef, Gendt: afgeven bij de receptie 
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