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80 jaar jong 

 
Begin mei keek ik naar de televisie en zag het verslag van de feestelijkheden van 5 mei.  

Ieder jaar weer doet dat iets met mij.  
Waarom dat zo is weet ik niet. 

  
Het kan te maken hebben met mijn jeugd en mijn ouders die als 15-jarigen de oorlog in 
gingen en er als 20-jarigen uitkwamen.  

Een belangrijk deel van hun leven niet in vrijheid doorbrengen is voor mij iets ongrijpbaars.  
Voor velen van u is dat niet zo.  

Velen hebben de oorlog bewust meegemaakt en hebben daar misschien ook wel littekens 
van op hun ziel staan.  
Zo was dat ook bij mijn ouders.  

Met name op onze reizen in de jaren 60 toen wij door Duitsland reden voelde ik de 
spanning in de auto.  

Ook de zucht van verlichting wanneer de grens met Zwitserland gepasseerd was.  
Gelukkig zijn zij daar overheen gegroeid en zijn ze vaak naar Duitsland geweest, toen voor 
hen duidelijk was hoe de Duitsers met hun eigen probleem zijn omgegaan.  

 
Het kan dus wel dat de band en vriendschap zich herstelt.  

Dat is ook mooi!  
En al die emoties en gevoelens komen op zo’n dag als Bevrijdingsdag, met de avond 
daarvoor tijdens Dodenherdenking voor de gesneuvelden, bij elkaar en dan mogen wij de 

vrijheid vieren.  
Ik hoop dat de afgelopen 80 jaar de opmaat zijn voor nog vele jaren in vrijheid.  
 

Met vriendelijke groet,  

 

Michel Hodes 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

(0481) 470600 

www.rijnwaal.nl 

 
 
 
 
 
 

                                                    

  

http://www.rijnwaal.nl/
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Activiteitenrooster juni | Sancta Maria, Huissen 
 

Datum Tijd Activiteit Ruimte Voor wie Kosten 

Zondag 1 juni      

Maandag 2 juni 10.45 – 

11.45 uur 

Yoga 

  

Klein 

Rosendael 

Bewoners Abonnement 

  14.30 – 

16.00 uur 

Activiteiten en 

ontmoeten 

Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Dinsdag 3 juni 14.30 – 

16.00 uur 

Soosmiddag Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Woensdag  4 juni 14.30 – 

16.00 uur 

Activiteiten en 

ontmoeten 

Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Donderdag 5 juni 10.00 – 

11.30 uur 

Creatief atelier Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Vrijdag 6 juni      

Zaterdag 7 juni      

Zondag  8 juni      

Maandag 9 juni 10.45 – 

11.45 uur 

Yoga 

 

Klein 

Rosendael 

Bewoners Abonnement 

  14.30 – 

16.00 uur 

Activiteiten en 

ontmoeten 

Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

 

Dinsdag 10 juni 10.00 – 

11.30 uur 

Koffie moment 

voor bezoekers 

en aanleunwoning 

Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

Bezoekers: 

€3,50 

  14.30-

16.00 uur 

Soosmiddag Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Woensdag 11 juni 14.30 – 

16.00 uur 

Activiteiten en 

ontmoeten 

Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers  

 

Donderdag 12 juni 10.30 – 

11.30 uur 

Sancta Sing 

Along 

Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Vrijdag 13 juni 14.30 uur Kerkdienst Klein 

Rosendael 

Bewoners 

en 

bezoekers 

 

Zaterdag 14 juni      

Zondag 15 juni      

Maandag 16 juni 10.45 – 

11.45 uur 

Yoga Klein 

Rosendael 

Bewoners Abonnement 

  14.30-

16.00 uur 

Activiteiten en 

ontmoeten 

Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Dinsdag 17 juni 14.30-

16.00 uur 

Soosmiddag Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Woensdag 18 juni 14.30 – 

16.00 uur 

Activiteiten en 

ontmoeten 

Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers  

 

Donderdag 19 juni  10.00 – 

11.30 uur 

Creatief atelier Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Vrijdag 20 juni      

zaterdag 21 juni      
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Zondag 22 juni      

Maandag 23 juni 10.45 – 

11.45 uur 

Yoga Klein 

Rosendael 

Bewoners Abonnement 

  14.30 - 

16.30 uur 

Activiteiten en 

ontmoeten 

Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Dinsdag 24 juni 14.30 – 

16.00 uur 

Soosmiddag Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Woensdag 25 juni 14.30 – 

16.00 uur 

Activiteiten en 

ontmoeten 

Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Donderdag 26 juni 10.00 – 

11.30 uur 

Creatief atelier Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

Vrijdag 27 juni 14.30 uur Kerkdienst Klein 

Rosendael 

Bewoners 

en 

bezoekers 

 

Zaterdag 28 juni      

Zondag 29 juni      

Maandag 30 juni 10.45 – 

11.45 uur 

Yoga 

  

Klein 

Rosendael 

Bewoners Abonnement 

  14.30 – 

16.00 uur 

Activiteiten en 

ontmoeten 

Restaurant  

Het 

Rosendael 

Bewoners 

en 

Bezoekers 

 

       

       

       

 

Het programma van Juni kan nog wijzigen.  

Bij vragen kunt u terecht bij de medewerkers Welzijn 

          ALLE ACTIVITEITEN 
               OP EEN RIJTJE 
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                 EXTRA ACTIVITEITEN Juni 
Maandag 

2 juni 

• Bingo  op inschrijven!                                    Snackmiddag op inschrijven! 

Tijd: 14.30-16.30                                             Tijd: aansluitend Bingo 

Voor wie: bewoners en bezoekers                  Voor wie: bewoners/bezoekers                                                                       

Kosten:  €6,-                                                    Kosten: €4,25 

Bezoekers koffie/thee via pakket A 

            Inschrijven kan bij de kassa in het restaurant of via Tel: 0263263368                              

Donderdag 

5 juni 

• Jong Geleerd Oud gedaan 

Tijd: 15.00 uur     Voor wie: bewoners 

Klein groepje kinderen (max. 10) in de leeftijd van 4 tot 7 jaar komen  

kennis maken en een activiteit doen met onze bewoners. 

Vrijdag 

6 juni 

• Koekje van eigen deeg op inschrijven! 

Tijd: 10.15 uur - Voor wie: bewoners- Kosten: gratis 

• Iedere maand je eigen taartje/ koekjes of andere lekkernijen bakken. 

Vrijdag 

6 juni 

• Wandel Evenement Editie 2025  vanaf 14.00 uur -  info volgt. 

Leuke en gezonde activiteit op eigen terrein met muziek en een versnapering. 

• Blarenbal vanaf 15.00 uur met Muziek, hapje en drankje.  

Bewoners €5,00  Bezoekers €6,50  

Beide activiteiten op inschrijven! Sluiting 27/5 

Dinsdag 

10 juni 

• Gezamenlijk koffie moment 

Voor Bewoners en Bezoekers vanaf 10.00 uur  

Kosten bezoekers €3,50 

Woensdag 

 11 juni 

• Boodschappenrondje in Huissen  op inschrijven! 

Voor wie: Bewoners 

Wij zorgen evt. voor rolstoel en begeleiding. 

Verzamelen 14.15 uur in het Rosendael. Opgeven via inschrijflijst bij de kassa. 

Donderdag 

12 juni 

 

• Sancta Sing Along  

Voor wie: bewoners en bezoekers. Gezellig samen zingen en muziek maken. 

Tijd: 10.30 uur   Familie/bezoekers betalen consumpties. 

Vrijdag 

20 juni 

Veldboeket maken  

Tijd: 14.30-15.30 uur - Voor wie: Bewoners - Kosten:  €5,-   

 Maandag 

  23 juni 

• Haring Party op inschrijven! 

Voor Bewoners kosten €3,- voor Bezoekers €5,-   

Tijd: 15.00 uur   Met leuke quiz en aansluitend haring happen. 

 Zomerweek 

23 t/m 27 

juni 

Maandag:        14.15 uur Haring party en activiteit  

Dinsdag:          14.15 uur Soos  

Woensdag:      14.00 uur Uitje naar de GEER kersen eten 

            Donderdag:     14.30 uur Wandelmiddag  

Vrijdag:            14.00 uur Zomerse middag met muziek/loterij en BBQ 
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Evenementen Gemeente Lingewaard Juni 2025 

08 juni 2025 
Bemmelse Dweildag  

Locatie: Centrum Bemmel  
Tijd: 11.00 tot 18.00 uur 

Er spelen tientallen dweilorkesten verspreid over 10 verschillende podia. 
Ook zijn er kinderactiviteiten en kunt u genieten van een hapje en een drankje. 
 

08 juni 2025 
Lente in Doornenburg  

Locatie: Dorpsplein in Doornenburg 
Diverse activiteiten, waaronder Keizer- en Jeugdkoning schieten en prijsschieten 
Kleedjesmarkt, braderie met ambachten en lokale producten. 

Gezellig terras met muziek.  
 

22 juni 2025 
Bemmel on Wheels met Drive-in Bioscoop                 
Locatie: Kinkelplein en centrum Bemmel 

 
22 juni 2025 

Huissense Umdracht  
Locatie: centrum Huissen 
Jaarlijkse processie door de straten van Huissen                                                             

 
27 tot en met 29 juni 2025 

Kersenfeest Gendt  
Locatie: centrum van Gendt 

27 juni 14.30 uur opening kermis op het Julianaplein 
28 juni en 29 juni 11.00 uur straatfestival met braderie 
29 juni 13.00 uur triathlon en feest bij de Klok  

 
28 en 29 juni 2025 

Beleg en Ontzet-Vogel en Koningschieten Huissen 
Locatie: Centrum en Molenweide in Huissen 
 

29 juni 2025 
Gluren bij de Buren 

Locatie: diverse adressen (tuinen) in de gemeente Lingewaard 
Tijd: van 13.00 tot 18.00 uur 
Diverse lokale artiesten treden op diverse plekken op, waaronder zangers, dansers, 

theater. 
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8 juni 1e Pinksterdag *   9 juni 2e Pinksterdag *   15 juni vaderdag  
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Bloem van de maand – De Roos 

 
Een van de favoriete maanden van het 

jaar is juni.  
Het is heerlijk weer en dat betekent dat 

de natuur volop in bloei staat.  
De roos is een ware favoriet en dat is 
natuurlijk met reden.  

Rozen hebben een elegante vorm en 
talloze delicate bloemblaadjes.  

Geboortebloem de roos is in vele kleuren 
verkrijgbaar, zoals rood, roze, wit en 
geel.  

Wist u dat er maar liefst 300 
verschillende soorten rozen zijn?  

Voor iedere smaak een perfecte roos 
dus!  
Elke soort heeft haar eigen kenmerken.  

Denk bijvoorbeeld aan de theeroos.  
Deze hebben een royale, brede bloem en 

een heerlijke geur.  
De Floribunda roos is juist voorzien van trosjes kleinere bloemen.  
Klimrozen kunnen, zoals de naam al doet vermoeden, tegen muren of hekjes klimmen, 

waardoor het een feest is om naar te kijken.  
 

De roos, de geboortebloem van juni 
Wist u dat de geur van rozen ervoor zorgt dat je humeur verbetert én eventuele stress en 
angsten verminderd worden?  

Nog een leuk weetje: ‘s werelds oudste rozenplant zou te vinden zijn tegen de muur van de 
kathedraal van Hildesheim, Duitsland.  

De plant zou al zeker meer dan 1000 jaar oud zijn.  
 

De roos: symbool van liefde, elegantie en verlangen 
De roos wordt heeft meerdere symbolische betekenissen.  
 

Liefde en romantiek: het eerste waar je aan denkt als je stilstaat bij de betekenis van 
geboortebloem de roos, is natuurlijk liefde en romantiek.  

Vooral rode rozen worden gezien als symbool hiervan.  
Rode rozen zijn natuurlijk niet aan te slepen tijdens Valentijnsdag! 
 

Vriendschap en vreugde: gele rozen worden vaak 
gegeven als symbool van vriendschap en vreugde.  

Dat komt waarschijnlijk door hun vrolijke kleur.  
 
Onschuld en zuiverheid: witte rozen worden vaak 

gebruikt om onschuld en zuiverheid te symboliseren, 
waardoor ze populaire keuzes zijn voor bruiloften en 

andere ceremonies. 
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Seniorenpastoraat: Maria en de Islam 

 

De Meimaand is in de katholieke traditie een Mariamaand.  

Mariabeelden worden versierd en op veel plaatsen zijn er Mariavieringen.  
En de bedevaartplaatsen waar Maria vereerd wordt krijgen extra aandacht:  
Lourdes, Fátima, Kevelaer, Banneux, Den Bosch en Maastricht om er enkele te noemen.  

Dat Maria ook in de Islamtraditie een eigen plaats heeft is minder bekend. 
Een pracht illustratie hiervan is er in de buurt van het oude Ephese in Turkije. 

Ephese, bekend uit de Bijbel met het optreden van de Apostel Paulus in het 
wereldberoemde amfitheater (Handelingen van de Apostelen hoofdstuk 19) 
Ephese wordt ook genoemd als de plaats waar Maria zou hebben geleefd samen met de 

Apostel Johannes, al zijn daar geen historische bewijzen voor.  
Maar niet ver van Ephese is er in de bergen een bedevaartplaats met de naam  

Meryem Anna Evi “Moeder Maria’s huis”.  
Je treft er een kapel aan zoals op meerdere bedevaartplaatsen en een bron waar pelgrims 

water kunnen putten.  
Het is een bijzondere plaats omdat daar zowel christenen als moslims Maria vereren.  
Van dichtbij mocht ik meemaken hoe daar moslims hun geloof in relatie met Maria beleven. 

Zeer indrukwekkend. 

 

Maria in de Koran 

Eigenlijk is dat ook niet zo vreemd als we zien op welke wijze over Maria in de Koran wordt 
gesproken. 

In de Koran wordt Maria aangeduid met Maryam.  
Ze wordt gezien als een vrouw die door Allah vanwege haar godsvrucht en toewijding 
verkozen wordt boven alle vrouwen zoals onderstaande tekst aanduidt.  

De Korantekst is van latere datum dan het Lucasevangelie, maar we zien ook de invloed 
van Bijbelse traditie zoals die in de Arabische wereld bekend was, met een eigen 

interpretatie.  
En de engelen zeiden: “O Maryam, Allah heeft jou uitverkoren en jou rein gemaakt en Hij 
heeft jou uitverkoren boven de vrouwen van de wereldbewoners.  

O Maryam, wees jouw Heer onderdanig en buig je eerbiedig voor Hem neer (in gebed) en 
buig met de buigenden ...”  

Zo zeiden de engelen: “O Maryam, Allah kondigt jou een woord van Hem aan, wiens naam 
zal zijn de Messias, Jezus zoon van Maryam.  
Hij zal in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals in hoog aanzien staan en behoren 

tot hen die in de nabijheid [van God] zijn. 
Als kind en als volwassene zal hij tot de mensen spreken en hij zal een van de 

rechtschapenen zijn.”  
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Zij zei: “Mijn Heer, hoe zou ik een kind krijgen, terwijl geen mens mij aangeraakt heeft.” 

Hij zei: “Zo is het.” 
Allah schept wat Hij wil.  
Wanneer Hij iets beslist, dan zegt Hij er slechts tegen: "Wees! En het is."  

En Allah zal hem het Boek, de Wijsheid, de Taura (de Wet) en de Bijbel onderwijzen. 
(Koran 3:42-48) 

Het is maar één voorbeeld uit de Koran maar ook op andere plaatsen komt naar voren hoe 
bijzonder Maria als moeder van Jezus wordt gezien. 
Kennismaken met deze traditie kan ons zo helpen om beter te verstaan wat geloven voor 

moslims betekent en dat ze op hun manier toch dichter bij christenen staan dan vaak 
gedacht wordt.  

 
Seniorenpastor John Rademakers                            
 
Telefonisch bereikbaar op: 

(0481) 48 15 97 of 

(06) 49 40 89 65 

 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam en Isha (Jezus) op een  

Perzisch Miniatuur 
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Maandag Wasdag 

 
Het leven was vroeger overzichtelijk. 

Neem nou de dagen van de week. Vrijwel elke dag had zijn specifieke betekenis. 
Zondag was het bijvoorbeeld rustdag. 

Winkels gesloten, ’s morgens naar de kerk en ’s middags gezellig samen aan de zondagse 
soep. 
 

Woensdag gehaktdag, de week doorzagen en ’s avonds bokken- of stierenavond. 
Vrijdag was vasten- of visdag. 

De meest hectische dag was misschien wel de maandag, alom bekend als wasdag. 
De maandagse wasdag begon bij ons al op de zondagavond. 
Als de voetbal-samenvattingen van Sport in Beeld waren afgelopen, dan kwamen de oudjes 

in actie. Tied veur de was! 
De koffie werd snel opgeslurpt en moeder hees zich in de doordeweekse schort. 

Vader drukte het sigaartje uit, stroopte de mouwen van zijn overhemd op en daarna trok 
het stel naar achteren en werd de deel hun werkterrein. 
 

De wasmachine die wij toen hadden  
was een primitief ding en leek op  

een groot uitgevallen citruspers. 
Het apparaat had een driedelig blad  
in het midden dat links- en rechtsom          
draaide om de was een beetje 
door elkaar te husselen. 

De machine kon het water nog 
niet warm maken. 
Voordat de wasmachine in actie kwam,  

had de bijeengeraapte was al in de week 
gestaan of uren staan te pruttelen in een 

grote ketel op het fornuis. 
 

Binnen de kortste keren werd het op de 
vloer van de deel een natte zooi. 
Als het circus op volle toeren draaide, leek de deel veranderd in een Finse sauna. 

Dan dreef de wasem van de tuimelramen en gutste het zweet langs de hoofden van mijn 
ouders. Er hing een penetrante zeeplucht en je kon de geurtjes van Persil, Radion of 

Castella opsnuiven.  
 
Nadat het wasgoed schoon was, moest het vervolgens door de wringer. 

Dit was een apparaat met twee rollen die met een grote knop dichter of verder van elkaar 
konden worden gezet. Nu kwamen de spierballen van vader goed van pas. 

Als ’n echte urgeldrèjjer moest hij met een hingsel de rullekes loate drèjjen terwijl moeder 
de was als bladmuziek door de wringer stuurde. Dit was zwaar werk. 
Zeker als moeder stiekem de ruimte tussen de rollen wat kleiner maakte om zoveel 

mogelijk water uit de was te persen.   
Wanneer ze alle was door de wringer hadden gedraaid, werd met het gemorste sopwater 

de vloer van de deel geschrobd en gedweild. 
De rest van het sopwater lieten ze via het gutegat noar buuten ien een putje stromen. 
Kloar en tied um het nest ien te duiken! 

De schonne was oan de lient hangen, dat was een klusje voor de volgende dag. 
De volgende ochtend was moeder bij het krieken van de dag al in de weer om de was op te 

hangen. Langs het pas van het land stonden een aantal palen waaraan de waslientjes 
waren gemaakt. Zorgvuldig en volgens het draaiboek werd de was met van die houten 
kniepers oan de lient gehangen. Bij ons in de buurt had iedereen waslientjes achter of 

naast het huis. 
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Op maandagmorgen leek het of er een witte tornado door de buurt had geraasd. 
De huisvrouwen maakten er dikwijls een sport van wie als eerste de was oan de lient had 
hangen. Soms was het ophangen een mooie gelegenheid om met de buurvrouw een 

proatje te maken. Had moeder daar even geen zin in, dan hing ze snel een paar grote 
stukken wasgoed op om zich daarachter te kunnen verschuilen.  

Het was mooi om te zien hoe het wapperende wasgoed te drogen hing boven het loof van 
de piepers en de groene kolen. 
 

Zonder schaamte hingen ook alle soorten ondergoed oan de lient. 
Bij ons in de buurt woonde een Hanne. Als ze haar was buiten hing, konden we het niet 

laten om luidruchtig te zingen: “Hanne het ’n grieze onderboks oan”.  
Om vervolgens te blèren: “O Suzanne, wat is het leven wonderschoon”. 

Het ondergoed was misschien wel wonderschoon, maar niet direct lingerie waar je de 
fantasie op los kon laten. Grutmoeders onderboksen bestonden uit meer textiel dan alle 
stringetjes van een hedendaagse dameshockeyclub bij elkaar. 

Ook grutvoaders lange Jaegers met J-sluiting nodigde niet uit tot prikkelende gedachten. 
 

 

                        
 
 
Het gebeurde wel eens dat moeder zich vergiste in het weer. 

In de winter hing de was soms stief bevroren boven de tupkes van de boerenkool. 
Dan werd het naar binnen gehaald en moest het met wat kunst en vliegwerk bij de kachel 

ontdooien en verder opdrogen. 
 
Bij slecht weer werd de was op zolder oan een lientje gehangen. 

Rond het middaguur was de was droog en kon moeder aan de slag om het te strijken. 
Het strijken was ook een ware kunst. Alles werd gestreken; van grote lakens tot de kleinste 

zakdoekjes. Keurig gesorteerd en netjes gestapeld werd de was op de keukentafel gelegd. 
Later verdween het in de klerenkast of werden de schone lakens op de bedden gespreid. 
 

Tied veur een kupke thee om daarna weer aan de slag te gaan voor het avondeten. 
Gelukkig hoefde mijn moeder zich daar niet zo druk om te maken omdat het op maandag 

meestal kliekjesdag was. Dan werden de restjes van het weekend opgegeten. 
Na het avondeten en de afwas hing ze de schort aan de haak. Eindelijk rust! 

Als ze dan moe maar voldaan in de stoel zat te knikkebollen, gingen mijn gedachten nog 
even naar de grieze onderboks van Hanna en naar Suzanne. 
Wat was het leven wonderschoon en de was ook! 

 
 

Een inwoner van de Gemeente Lingewaard.  
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Schrijven maar! 
 

Ben je boos, bang of verdrietig?  
Schrijven lucht op.  

Probeer eens een klein gedicht te schrijven. 
Een elfje is een eenvoudig gedicht, het rijmt niet en bestaat uit elf woorden 
 

Eerste regel één woord. 
Tweede regel twee woorden.  

Derde regel drie woorden. 
De vierde regel: een vraag of zin 
van vier woorden. 

Vijfde regel: één woord. 
 

 

Voorbeeld van een elfje:  
Troost 
Zachte troost 

Vroege ochtendthee 
Zoet moment elke dag 

Troost 
 
Of een omgekeerd elfje: 

Thuis 
Nog beter dan best 

Je eigen plekje 
Een veilig  
Gevoel 

 
 

 
Een ouderwets leuke brief 
schrijven 

 
Brieven schrijven doen we niet zo vaak meer.  

Maar nu kan het, want er is tijd genoeg. 
Wie zou je een ouderwetse brief willen schrijven? 
Maak er iets bijzonders van. 

Bijvoorbeeld door een speciale pen en mooi papier te gebruiken. 
Of versier de envelop. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Uit: Klein geluk als je ziek bent van Inge Jager en Maria Grijpma  
      en van Kaartje2go 
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Pinksteren  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Pinksteren (Pentékosté in het Grieks) is een christelijk (hoog-)feest waarin de uitstorting 
door de Heilige Geest wordt herdacht en het begin van de Kerk wordt gevierd. 

Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis met Pasen hadden de leerlingen van 
Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid gehad.  
Op de veertigste dag na het Paasfeest werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen 

achtergelaten waarbij Jezus hen de belofte had gegeven dat zij de Geest van God zouden 
ontvangen die hen voortaan zou bijstaan. 

 
In de tien dagen tussen Jezus' hemelvaart en Pinksteren bleven de leerlingen 
in Jeruzalem en wijdden zich aan gebed.  

Ook kozen de ongeveer 120 verzamelde leerlingen een nieuwe apostel in plaats van Judas 
Iskariot.  

Met behulp van loting werd Matthias aangewezen. 
Op Pinksteren waren "ze allen" weer bij elkaar; deze uitdrukking kan zowel op de apostelen 
duiden als op de eerdergenoemde 120 leerlingen.  

Uit de tekst kan ook worden opgemaakt dat ze weer in de bovenzaal waren waarover 
eerder in de tekst wordt gesproken.  

 
Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde 
het hele huis, waar zij zaten.  

Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich 
op ieder van hen.  

Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, 
zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. 
De mensen die nu vervuld waren met de Heilige Geest gingen naar buiten en 

spraken tongentaal, profeteerden en verkondigden het evangelie in allerlei talen.  
De "vrome Joden" die in Jeruzalem woonden, afkomstig "uit ieder volk op aarde", dromden 

samen en waren verbaasd dat zij de apostelen en leerlingen in hun eigen taal hoorden 
spreken. 
Petrus' toespraak en doop van drieduizend mensen. 
De apostel Petrus nam het woord en hield een toespraak, waarin de dood en herrijzenis van 
Jezus centraal stond.  

Hij legde uit dat al deze gebeurtenissen al voorzegt waren door de profeet Joël, waarbij 
hij Joël citeerde.  

Petrus maande de menigte zich te bekeren tot Jezus om vergeving van zonden te krijgen.  
Toen iemand vroeg hoe, antwoordde hij: "Heb berouw, en laat u dopen in de naam van 
Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de Heilige Geest ontvangen."  

Drieduizend mensen zouden vervolgens gehoor hebben gegeven aan deze oproep en zich 
dezelfde dag nog hebben laten dopen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_(geloofsgemeenschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Vrijdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaart_(Christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geest
https://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Judas_Iskariot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mattias
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijke_glossolalie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_en_herrijzenis_van_Jezus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_en_herrijzenis_van_Jezus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Profeet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABl_(profeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABl_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doop_(sacrament)
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De Buitenpoort 
 

Wilhelmus Hermanus Kersten 
--Elden: 11-11-1849   + Huissen: 23-10-1916                    

overleden ten gevolge van 
een val van de hooizolder. 
 

Gehuwd in Huissen: 09-01-1878 met: 
 

Maria Everdina Willemsen 
--Huissen: 14-10-1858   + Huissen: 26-09-1921 
overleden ten gevolge van TB. 

 
Wilhelmus Hermanus Kersten had de bijnaam: de goede 

man.  
In 1869 was Willem warmoezenier (glastuinder).  
Willem deed ook aan huizen inzet/afslag, niet in de laatste 

plaats om te helpen. 
Hij dreef hotel de Buitenpoort en kocht het pand bij zijn 

huwelijk in 1878 met Maria Everdina Willemsen. 
Tevens was bij de Buitenpoort een paardenstalling/wissel 
gevestigd. 

 
Ook was het een verkoopplaats van groenten-en fruit en er was een weegbrug. 

Samen met zijn schoonzoon Willem Jeurissen, de bok, (01-10-1877), die getrouwd was 
met Johanna Kersten (12-12-1878) heeft Willem vele geboorteaangiften bij de gemeente 
verzorgd.  

Gewoonlijk werd in vroegere dagen, na een geboorteaangifte, een flinke borrel genuttigd. 
Derhalve zullen hun namen wel vaak op de aangiften uit die tijd vermeld staan.  

 
Anekdote 
Op zekere dag, na een doop, kwamen de vader en de moeder met de dopeling in het café 

een borrel drinken. 
Het kindje werd op het biljart gelegd. 

De moeder vond dat maar niks en veel te koud en bracht de baby naar de voorkamer bij 
de kachel. 
Toen de feestvierders naar huis waren kwamen ze erachter dat ze de baby vergeten waren 

mee te nemen.  
Het kind zal later wel opgehaald zijn!! 

 
Val van hooizolder. 

Willem Kersten overleed, zoals al eerder vermeld, aan de gevolgen van een val van de 
hooizolder waarbij hij hersenletsel opliep met verlammingsverschijnselen, hij dementeerde 
toen ook sterk op een lang ziekbed. 

Zijn bijnaam de ”goeie man” zal hij wel overgehouden hebben aan zijn hulpvaardigheden, 
die hij stadsgenoten in nood betuigde, als ze in moeilijkheden waren geraakt. 

Bijvoorbeeld door hun huis tijdelijk te kopen.  
De vrouw van Willem, Marie, zat veel in het café te breien en hield de boel onder toezicht.  
Ze was wel een erg strenge vrouw! 

De Buitenpoort kwam later (omstreeks 1919) in handen van zoon Toon (geb. 07-03-1889) 
. Toon had de bijnaam rakelijzer, omdat hij altijd met de pook in de kachel zat.  

Toon trouwde op 14 mei 1919 met Catharina Janssen (geb. te Huissen 31/07/1889).  
Toon was de tweeling broer van Herman. 
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Café de Firma aan de Steenstraat.  
Eveneens kocht Wilhelmus Kersten café de Firma, het pand tegenover de Buitenpoort, 
waarin nu Blokker (2013) is gevestigd. 

Boven café de Firma woonde in 1920 het gezin Bernhard Geutjes.  
Bernhard (08-09-1896) was  

getrouwd met Maria Kersten (20-08-1986). 
Zij was de dochter van 
Wilhelmus Herman Kersten. 

Café de Firma is later in handen gekomen 
van zoon Hendrik (17-01-1887)  

die eerst getrouwd was met  
Wilhelmina Leenders (01-01-1890)  

getrouwd te Huissen op 02-09-1914. 
Zij overleed te Huissen op: 09-08-1922. 
Hendrik trouwde opnieuw te Huissen op: 

08-01-1924 met Maria Berns.  
Zij werd geboren te Valburg op:  

06-05-1891 en overleed 
te Arnhem op: 30-03-1976. 
Hendrik Kersten had de bijnaam:  

de goede herder en werd eigenaar  
van café de Firma na het overlijden  

van zijn vader in 1916. 

Opgemaakt door: Wiel Ewalds te Beuningen.   

Uit archief van de fam. Baltussen-Kersten   

Bewerking: H. Hoen-Huissen   12-2013 
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Op deze dag – 7 juni 1661 - De dag dat Amersfoort zijn 

Kei kreeg 

 
Het was 7 juni 1661, een dag die de geschiedenisboeken van Amersfoort haalde.  

Op die dag sleurden zo’n 400 Amersfoorters, met veel bombarie en vol trots, een enorme 
zwerfkei van maar liefst 7.157 kilo de stad in.  

En nee, dat deden ze niet omdat ze niets beters te doen hadden – het was allemaal het 
resultaat van een weddenschap. 

 
Bierbrouwer en grappenmaker Jacob van Campen, geen onbekende in de stad, had 
beweerd dat je mensen van alles kon laten doen, als je het maar slim aanpakte.  

En zo ontstond het plan om een reusachtige kei, ergens op de Leusderheide, naar 
Amersfoort te laten slepen.  

Want, zo zei Van Campen: “Ik wed dat ik het volk zo gek krijg om het te doen.”  
En jawel hoor – het lukte. 

 
Met touwen, houten wagens en vooral veel mankracht, gingen honderden mannen aan de 
slag.  

Sommigen kregen een gratis biertje of een borrel voor hun inzet, en natuurlijk speelde ook 
de nieuwsgierigheid en trots een rol.  

Want zeg nou zelf – hoe vaak sleep je met de hele stad een enorme kei binnen? 
 
Maar het enthousiasme veranderde al snel in schaamte.  

Andere steden begonnen Amersfoort uit te lachen – ze 
noemden de inwoners “keitrekkers”, en dat was toen geen 

compliment.  
De steen werd daarom weggestopt, diep begraven buiten de 
stadsmuren. 

 
Toch keerde het tij.  

In de 20e eeuw vonden de Amersfoorters hun bijnaam ineens 
wél leuk. 
“Keitrekkers? Ja, dat zijn wij!”  

De kei werd weer opgegraven en kreeg een ereplekje op het 
Stadsplein.  

Sindsdien is het een trots symbool van Amersfoort – en van 
hoe een stunt uit de 17e eeuw uitgroeide tot een stuk cultuur 
waar de stad nog altijd om bekendstaat. 
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Kent u hem nog? Wim Sonneveld 

 
Een icoon van het Nederlandse cabaret 

Wim Sonneveld, geboren op 28 juni 1917 in Utrecht en 
overleden op 8 maart 1974 in Amsterdam, wordt algemeen 

beschouwd als een van de grootste cabaretiers van Nederland.  
Zijn humor, muzikaliteit en gevoel voor theater hebben een 
blijvende indruk achtergelaten op de Nederlandse cultuur.  

 
Wim Sonneveld was echt zo’n artiest die je niet snel vergeet.  

Een stem die meteen herkenbaar is, een blik die tegelijk vriendelijk én ondeugend kon zijn 
en een gevoel voor humor dat je telkens weer verraste.  
Hij was één van de grote drie van het Nederlandse cabaret – samen met Toon Hermans en 

Wim Kan – en hij wist precies hoe hij zijn publiek moest raken.  
Niet alleen met een grap, maar ook met een brok in je keel. 

 
Iedereen kent natuurlijk Het Dorp, dat nostalgische lied over hoe alles vroeger simpeler en 
mooier leek.  

Maar Sonneveld was meer dan alleen dat ene nummer.  
Hij kroop graag in de huid van typetjes – zoals Nikkelen Nelis, de volkse straatmuzikant – 

en gaf ze zoveel charme en menselijkheid dat je bijna vergat dat het allemaal gespeeld 
was. 
 

Wat hem zo bijzonder maakte?  
Misschien wel zijn mix van warmte, ironie en melancholie.  

Hij was niet schreeuwerig, niet groots of luidruchtig, maar juist ingetogen en raak.  
Zijn voorstellingen waren als een goed glas wijn: elegant, met diepgang, en altijd met een 
prettige nasmaak. 

Een bekende uitspraak van hem is: “Je moet het publiek nooit onderschatten.  
Ze voelen precies aan of je het meent of niet.”  

En dat deed hij – hij meende het. Elke grap, elke toon, elk gebaar. 
 

Een leuke anekdote: tijdens een optreden vergat Sonneveld eens zijn tekst.  
In plaats van in paniek te raken, keek hij het publiek aan en zei droog: “Nou ja, dan verzin 
ik wel wat.”  

Hij deed alsof het allemaal de bedoeling was – en de zaal lag dubbel.  
Dat was Wim ten voeten uit: charmant, gevat, en altijd op zijn gemak. 

 
Wim Sonneveld overleed al in 1974, maar zijn werk leeft nog steeds.  
Zijn liedjes worden nog steeds gezongen, zijn typetjes nagedaan, en zijn stem klinkt nog 

regelmatig door de radio.  
Hij was een man van stijl, van klasse – maar dan op z’n Hollands, lekker nuchter en met 

een knipoog. 
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In juni klaart het op, met zon in de kop 

 
In de dagelijkse taal gebruiken we nog geregeld uitdrukkingen en gezegden die 

een historische achtergrond hebben. 
Waar komen deze uitdrukkingen vandaan? 

 
Herkomst en betekenis: 
Deze uitspraak komt uit de volksweerkunde, een vorm van weersvoorspelling op basis van 

eeuwenoude boerenwijsheden.  
Zulke gezegden zijn vaak ontstaan in agrarische samenlevingen, zoals in Nederland en 

Vlaanderen, waar mensen het weer observeerden om te weten wanneer ze moesten 
zaaien, oogsten of schuilen. 
 

Deze spreuk betekent dat juni vaak een heldere, 

zonnige maand is waarin het weer verbetert.  
“Zon in de kop” staat figuurlijk voor een goed humeur 

en optimisme, omdat het warme, zonnige weer de 
mensen vrolijker maakt.  
Het gezegde benadrukt de overgang van het 

onstuimige voorjaarsweer naar de aangename 
zomerdagen. 

 
Hier zijn enkele vergelijkbare gezegden en 
uitdrukkingen over de maand juni uit de Nederlandse 

en Vlaamse volksmond, met uitleg: 
 

 “In juni veel zonneschijn, geeft een goede wijn” 
Herkomst: Oude wijnbouwerswijsheid uit Zuid-Europa, overgenomen in de Lage Landen in 
wijnbouwgebieden (zoals Zuid-Limburg). 

Betekenis: Veel zon in juni zorgt voor een goede rijping van druiven, wat leidt tot een 
betere wijnoogst. 

 
 “Juni droog en klaar, geeft een vruchtbaar jaar” 
Herkomst: Nederlandse boerengezegden. 

Betekenis: Droog weer in juni wordt als gunstig gezien voor een goede oogst later in het 
jaar. 

  
 “Als juni koud en nat zal wezen, vergaart men weinig voor de spijzen” 
Herkomst: Oud agrarisch gezegde uit Vlaanderen en Nederland. 

Betekenis: Slecht weer in juni betekent vaak een matige tot slechte oogst, wat invloed 
heeft op de voedselvoorziening. 

  
 “Wat juni niet geeft, zal juli niet brengen” 
Herkomst: Vlaamse volkswijsheid. 

Betekenis: Als de groei in juni tegenvalt (bijvoorbeeld bij gewassen), dan is het 
onwaarschijnlijk dat juli dit nog rechtzet. 

  
 “Een warme juni baart veel hooi en honing” 
Herkomst: Algemeen West-Europees landbouwgezegde. 

Betekenis: Warm weer in juni betekent veel bloemen (honingproductie) en goede groei van 
gras (voor hooi). 
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Telefoonnummers Sancta Maria, Huissen 

 

Zorgcentrum Sancta Maria 
 

(026) 326 33 00 

Huisartsenpraktijk Polseweg:  

Polseweg 17, Huissen 
 

(026) 325 09 08 

Huisartsenpraktijk Oostveen en Kamp:  
van Voorststraat 1, Huissen 

 

(026) 325 11 66 

Huisartsenpraktijk:  

Plaza 7, Huissen 
 

(026) 325 06 91 

Huisartsenpraktijk:  
Plaza 3, Huissen 

 

(026) 325 12 31 

Huisartsenpraktijk:  
Raadhuisplein 2, Huissen 
  

(026) 325 06 09 

Huisartsenpraktijk Jupiter:  

van Gelrestraat 4a, Huissen 
 

(026) 325 16 28 

Huisartsenposten in regio Arnhem voor Spoed: 
 

Huisartsenpost Arnhem-Noord 
Wagnerlaan 55, Arnhem 
(naast de Spoedeisende Hulp in Rijnstate) 

Dagelijks van 17.00 tot 08.00 uur 
Weekenden en feestdagen 24 uur per dag 

 
Huisartsenpost Arnhem-Zuid 
Mr. D.U. Stikkerstraat 122, Arnhem 

Dagelijks van 17.00 tot 23.00 uur 
Weekenden en feestdagen van 08.00 tot 23.00 uur 

 
Huisartsenpost Zevenaar 
Hunneveldweg 14B, Zevenaar 

Dagelijks van 17.00 tot 23.00 uur 
Weekenden en feestdagen van 08.00 tot 23.00 uur 

 

0900  15 98 
(026) 389 96 96 

Vertrouwensarts: H.J. Schers (024)-2082020 

Zuider Apotheek Huissen, Zilverkamp, Brink 4, Huissen 
 

(026) 325 21 20 

Medsen Apotheek Loovelden, Plaza 1, Huissen 
  

(026) 325 32 55 

Zuider Apotheek Huissen - Angeren, 
Polseweg 17, Huissen 
 

(026) 325 55 03 

Zuider Apotheek Huissen Centrum, 
van Voorststraat 1, Huissen 

 

(026) 205 12 77 
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Fysiotherapie Huissen, van Gelrestraat 4, Huissen 
 

(026) 325 20 65 

Fysiopunt, Mecklenburg 3, Huissen (026) 389 10 66 

Fysiotherapiepraktijk van Oeyen, 
Lemoen 14a en Van Voorststraat 1, Huissen 

(026) 325 38 53 

Fysiotherapie M. van der Ploeg,  
Jan Joostenstraat 40a, Angeren 

 

(026) 325 52 72 

Politieteam Gelderland-Midden 

 

0900  88 44 

Participatiepunt Huissen: Sancta Maria 

  

(088) 255 25 30 

Protestantse Gemeente, Huissen 
 

(026) 325 34 21 

R.K. Parochie H. Maria Magdalena, Bemmel  
Secretariaat  

(0481) 45 13 71 

Pastorale Wacht 

voor Ziekenzalving en Uitvaarten 
 

(0481) 757 775 

Seniorenpastoraat en Vertrouwenspersoon: 
Drs. John Rademakers 

 

(0481) 48 15 97 
06 49 40 89 65 

Klantenservicebureau RijnWaal Zorggroep (0481) 47 06 60 

Centrale Cliëntenraad RijnWaal Zorggroep (0481) 47 06 60 

Geestelijk verzorger 

Ellen Tijmes 

 

(0481) 47 06 00 

 

 

 
 

Prijswinnaars puzzel mei 2025           
 

in Sancta Maria, Huissen: 

Mevrouw van Wijk 

Helmichstraat 8                                      

 

in Liduina, Bemmel:  

De heer Pelen                                                         

Kamer 206 

                                     

in St. Jozef, Lent:  

Mevrouw Gardien 

Appartement 39-2  

      

in St. Jozef, Gendt:  

Mevrouw Stevens 

Kamer 114 

 

                       Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!  
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Puzzel juni 2025 

 

 

 

Mevrouw/Meneer:…………………………………………………………… 
Kamer/appartement:……………………………………………………… 
 

Oplossing:……………………………………………………………………… 
            

De oplossing kunt u t/m de 9de van deze maand inleveren bij: 
Sancta Maria, Huissen: in de bus van “Op de Hoogte” in de ontmoetingsruimte 
Liduina, Bemmel: in de ideeënbus in de recreatiezaal 

St. Jozef, Lent: in de bus van “Op de Hoogte”  bij de ingang van het restaurant 
St. Jozef, Gendt: afgeven bij de receptie 
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